
Zondag 10 mei 2020 

 

Zondag Cantare is het vandaag, een zondag om te zingen. Ik sta hier bij het orgel in de kerk, 

dat instrument om mensen te laten zingen. Het zingt zelf ook al, met de lucht die er door 

heen gaat.  

Zingen doet ons goed, je ademt in, de adem van God, de Geest van God en dan komen er 

klanken en tonen uit. Bij de een gaat dat wat makkelijker als bij de ander, maar zingen vind 

altijd zijn weg, zijn weg naar buiten, zijn weg naar God. In de bijbel heet dat zingen tot de eer 

van God, God loven, zijn naam prijzen.  

We luisteren nu eerst naar psalm 146 met die prachtige woorden: ziel gij zijt geboren tot: 

zingen voor de Heer uw God.  

 
Psalm 146: 1, 3 
 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den Heer uw God. 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard 

 

God eren. Maar God hoort ook onze zorgen, ons kermen, ons roepen. Want we leven niet op 

een volmaakte wereld, we moeten het doen met wat zich aandient. Maar we mogen God 

daarbij roepen; laten we bidden:  

 

Heer, tekenen van hoop zijn er, daar danken wij u voor, maar we zijn er nog lang niet. 

Voor wie nog ziek is of wordt, bidden we, voor wie afgesloten leeft bidden we, voor 

wie financieel de zorgen groot worden, voor wie het psychisch niet aankan bidden 

we, voor landen waar het virus pas begint bidden we, voor christenen die zo graag de 

kerk weer open willen bidden we, voor welke gelovige dan ook die wil samenkomen 

bidden we, Heer kom ons te hulp, wees in deze wereld aanwezig, om wille van uw 

Zoon, omwille van ieder die uw naam prijst, omwille van uw grote barmhartigheid  

Amen 

 

God loven kan met luide stem, je kunt ook zachtjes de Heer prijzen. We luisteren, zingen 

misschien mee, met lied 103e Bless the Lord my soul, loof de Heer mij ziel.  

 



Lied 103e Bless the Lord my soul 

 

Bless the Lord, my soul 

and bless God's holy name. 

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life. 

 

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil'ge naam. 

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft. 

 

Ik lees psalm 103:1,2  

 
1Prijs de HEER, mijn ziel, 
prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 
2Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 

 

We zouden met gemak het filmpje kunnen vullen met alles wat we niet kunnen. Het is 

vandaag Moederdag, en dan stil staan bij hoe het vandaag zo jammer anders gaat. En 

vandaag hadden we anders een dopdienst gehad, gaat niet door. En vul zelf maar aan wat je 

allemaal mist. Daar kunnen we dit filmpje mee vullen en de afgelopen 7 weken hadden we 

dat ook kunnen doen.  

De psalm wijst ons een andere richting. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn 

weldaden. Denk aan alles wat God voor je doet. Het is niet dat je over verdriet heen praat, 

dat je langs moeilijkheden weg zeilt, dat je geen oog hebt voor het leed van de ander, maar 

het is dat je ondanks alles oog blijft houden voor de goedheid van God, voor wat er aan 

zegen in je leven is, hoe je ziel weer ademt als je zingt. De hemel met al zijn engelen is 

dichtbij als je zingt voor God. Vergeet niet één van zijn weldaden. Loof de Heer mijn ziel.  

We zingen Dankt, dankt nu allen God. 

 

Lied 704 Dank, dankt nu allen God 

 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en moederliefde bood. 

 

Maandag overleed op 89-jarige leeftijd Jannie Oudbier-Roessink, ze woonde eerder aan de 

Boterweg, maar de laatste jaren in De 4 Dorpen. Vanuit de kerk is ze vrijdag begraven.  



 

De zegen. Dat God met je is, voor je om je de weg te wijzen en achter je, om je beschermd te 

weten, naast je, zodat je niet alleen bent.  

De Heer zegent je en Hij behoed je, de Heer maakt het licht in je leven, Hij houdt je vast, de 

Heer geeft je vrede. Amen. 

 

We zingen de laatste psalm 150, die ook op ons orgel staat geschreven. Looft God, looft Hem 

overal. Zing je mee, want van zingen daar knap je van op. We horen nu Maarten Willers 

achter het orgel, en weer wat andere gemeenteleden in de kerk.  

Daarna klinken de kerkklokken. Die hebben afgelopen woensdag voor de laatste keer 

geklonken als klokken van hoop en troost. We hopen dat ze gauw weer klinken om de 

mensen naar de kerk te roepen.  

 

Psalm 150  

 

Looft God, looft Hem overal  

Looft de Koning van ’t heelal 

om zijn wonderbare macht 

om zijn heerlijkheid en kracht 

van zijn naam en eeuwig wezen 

Looft de daden, groot en goed 

die Hij triomferend doet 

Hem zij eer, Hij zij geprezen 

 

Hef, bazuin, uw gouden stem  

harp en fluit, verheerlijkt Hem 

Cither, cimbel, tamboerijn 

laat uw maat de maatslag zijn 

van Gods ongemeten wezen 

opdat zinge al wat leeft 

juiche al wat adem heeft 

tot Gods eer. Hij zij geprezen. 


