Zondag 14 juni 2020
Welkom in de kerk
Kaars aansteken
Lied 598

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft

Het wordt weer zomer, 21 juni het begin van de zomer. Maar het lijkt net of we al een hele
zomer achter de rug hebben, de kinderen gingen niet naar school, het verenigingsleven lag
plat en de zon bleef maar schijnen. Normaal gesproken zei je altijd als de zon schijnt: we
hebben mooi weer. Maar als het dan zo lang droog is en weer schijnt de zon, dan denk je
soms ook: komt dat wel goed met onze wereld, met ons klimaat, is de boel niet helemaal in
de war, zijn we niet op weg naar onze ondergang.

We zingen psalm 121 vers 1 en 3. Daar gaat het over in vers 3, de zon zal u niet schaden, zijn
we met deze wereld in Gods hand of moeten we als we God te hulp roepen ook zelf mee
veranderen?

Ik zeg we zingen, maar zo gaat dat niet, ik zou 3 mensen willen vragen om mee te zingen in
deze dienst. De organist speelt het lied.

Psalm 121:1, 3

1. Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die

dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

3. De Heer brengt al uw heil tot stand,

des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;

de zon zal U niet schaden,

de maan doet niets ten kwade.

Kyriegebed
967:1, 4, 5 Zonne der gerechtigheid

1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,

opdat al wat leeft de dag

in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm U, Heer.



4. Open overal de poort,

Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht

voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5. Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op 't eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

Lezing Maleachi 3:19-24

Een profetie van de laatste dingen, een dag die komt brandend als een oven. Alles wat
kwaad is wordt verschroeid, maar er is een uitweg, dat je Gods wet weer tot je neemt, dat je
de mensen zich met elkaar verzoenen, ook de generaties met elkaar. En als je dan de Heer zo
vreest, dan zal de zon van gerechtigheid over je opgaan.

Het is zoals vaker in de bijbel oordeel en genade vlak bij elkaar. Een strenge dominee kan
hier z’'n hart aan ophalen, pas op pas op, maar als je vindt dat de bijbel vooral het boek van
de liefde en de trouw van God is, vind je hier gelukkig ook de genade van God. Huppelend als
kalveren die naar buiten komen, kennelijk is dit beeld al zo oud. De dieren die binnen staan
in de winter en dan bij de zon van de lente naar buiten mogen en dan zo verrukt en buiten
zichzelf een nieuwe wereld inlopen, een wereld die ze nog niet kennen. En de profeet
Maleachi die zegt dat over de degenen die ontzag hebben voor Gods Naam. Als de zon van
de gerechtigheid opgaat, dan zijn ze ook buiten zichzelf, huppelend, enthousiast over een
nieuwe wereld, over God koninkrijk. Zo’n beetje hoe graag iedereen weer op een terras
wilde zitten of naar de lkea gaan, na tijden binnen zitten.

Zijn wij zulke mensen die verlangen naar de wereld van God, waarin gerechtigheid is, waarin
niet de rijke wint of de machthebber, maar waar mensen gelijke kansen hebben, ieder wordt
gewaardeerd om hoe die is, waar niet de kleur telt of de afkomst of de goede kerk, maar of
je de gerechtigheid van God liefhebt en de Naam van God in ere hebt. De zon van
gerechtigheid. De kerk heeft daar altijd Jezus in gelezen. Zeker ook omdat er staat, in zijn
vleugels vind je genezing. Deze wereld en elk mens, die onrecht heeft geleden, waar verdriet
soms zo groot wordt, die soms gehavend is door de tijd en de mensen, die vindt genezing bij
de Heer, herstel, heelwording voor deze wereld. Jezus Messias, zon van gerechtigheid,
geneesheer van de wereld.

Lied 747:1, 3, 4 Eens komt de grote zomer

1. Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.

De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren



in heel zijn kreatuur.

3. Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,

de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed

en alle patriarchen

met de profeten saam,
apost'len, martelaren,
verlosten in zijn naam.

4. Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,

van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,

van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd

Gebeden en het Onze vader
Mededeling over de verkoop van het Jeugdhuis
Lied 8b: 1-5

1. Zie de zon

Zie de maan

Zie de sterren in hun baan

Sterren ontelbaar Overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

2. Hoor de zee

Hoor de wind

Hoor de regen als hij zingt
Druppels ontelbaar in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

3. Ruik een bloem

Ruik een vrucht

Ruik de geuren in de lucht

Geuren ontelbaar zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam



4. Voel je hart

Voel je huid

Voel je adem als je fluit

Mensen ontelbaar overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

5. Zie ik de zon de sterren en de maan
Wat een wonder dat ik mag bestaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam

Heer hoe heerlijk is Uw naam

Zegen



