
Zondag 28 juni 2020  
 
Welkom, aansteken van de kaars 
 
Psalm 87: 1-4 
 

1 Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede. 
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof; 
door uwe poort zal ieder binnentreden. 
 
2 Rahab en Babel zullen u behoren. 
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 
en ieder land erkent Hem als de Heer. 
O moederstad, uit u is elk geboren! 
 
3 God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Israël ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kind'ren dragen. 
 
4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: "In U zijn al onze fonteinen". 

 
Onze hulp. 
 
Lied 836: 1, 2, 4 
 

1 O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 



 
Orgel speelt gezang 463 oude liedboek 
 
Gebed  
 
Lezing: Efeze 2:11-22 
 
Lied 969: 1-4 
 

1 In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord,  
één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord. 
 
2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt.  
De dienst aan Hem is ’t gouden koord dat allen samen bindt.  
 
3 Geliefden, sluit u dan aaneen, vanwaar en wie ge ook zijt;  
als kinderen om uw Vader heen en Christus toegewijd. 
 
4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost.  
Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.  

 
Preek: De tussenmuur weggebroken 
 
Hoe actueel moet een preek zijn? Ik ben al jong begonnen met preken. Over deze tekst over 
de muur heb ik gepreekt toen ik 22 was. In die tijd vond ik dat de bijbel ons iets te zeggen 
had over de relatie met God, en verder niet al te veel erbij. Ik dacht ook als je het uitlegt dan 
komt de Heilige Geest erbij en dan gebeurt het wonder wel, dat God de mensen raakt. Nou 
dat deed ik met behoorlijk veel geestdrift, dus ondanks dat ik geen voorbeelden gebruikte, 
de tijd van nu er niet bijhaalde, was het denk ik toch wel een belevenis. Zeker voor mij. Ik 
preekte over de tussenmuur weggebroken in November 1989. Ik had mn preek al een paar 
weken klaar voordat we zover waren dat de dienst gehouden werd. De liederen uitgezocht. 
Psalm 18 met mijn God spring ik over een muur. Een gezang: er zijn eerlang geen grenzen 
meer. En toen gebeurde het, een paar dagen voordat ik de preek zou houden werd de 
Berlijnse muur neergehaald. En ja hoor, wat een reacties na tijd, wat actueel, wat bij de tijd, 
de hoorders hadden zelf de beelden van Berlijn, de emoties, en de tekst bij elkaar gebracht. 
Ik heb later gekscherend gezegd of mijn preek was profetisch, of God heeft de muur laten 
vallen om mijn preek te redden. Eigenlijk denk ik, ik heb meer opgevangen van de tijd dan ik 
zelf wilde weten en ben daarom over die muur gaan preken, niemand staat los van zijn tijd. 
 
En dat ik vandaag met jullie spreek over de muur die weggebroken is, heeft zeker alles met 
de actualiteit van vandaag te maken. Racisme is helemaal terug op de agenda. Amerikaans 
politiegeweld, dat systematisch ten koste gaat van de zwarte bevolking. Alle racisme en 
frustratie daarover die daarbij boven komt. Protesten in Nederland. En dan daar de 
commotie over, ze trekken zich niks aan van Corona, Halsema moet weg, Akwasi die zwarte 
piet wil schoppen, vind ik niet fijn, maar laat ik er gelijk bij zeggen, mensen u weet het wel, 
sinterklaas bestaat niet, maar ik hoop niet dat ik u erg schok door te vertellen dat zwarte 
piet ook niet bestaat. Zwarte piet doodschoppen is net zoiets als een moordplan voor 



sneeuwwitje. En al met al komt er een weer een heftige discussie opgang, vaak met als 
eerste zin ‘ik ben geen racist hoor’, maar die dan eindigt met ‘laat ze naar hun eigen land 
gaan’.  
 
En zo ga ik met jullie naar de tekst van de Efezebrief. Paulus spreekt daarin de gemeente 
aan, ons aan. Niet joden. Wij zijn niet langer vreemdeling of gast, maar we zijn huisgenoten 
van God. Je hoort er ook bij. Het draait even om in het beeld. Wij worden aangesproken als 
mensen van het tweede plan, de gasten, de heidenen. En we waren zonder God in deze 
wereld. God had een plan met Israël, een omgang met dit uitverkoren volk en wij wisten 
daar niks van. De tempel in Jeruzalem beeldde dat uit. Er was een voorhof, daar mochten de 
heidenen komen, en dan moest je een gordijn langs, dan kwam je achter een muur op het 
plein waar alleen de joden mochten komen. Ja en dan waren er nog meer muren en 
poortjes, eindje verder begon het Heilige, alleen voor de priesters, daar werden de offers 
gebracht, het reukwerk, de lamp van God aangestoken, en dan nog een muur verder, en dan 
was je bij de troon van God, de kist bekleed met goud, de ark van het verbond, met de beide 
cherubs, gouden engelen aan weerszijden, die plek waarvan God zei; daar wil ik met je 
spreken, daar zal ik bij je wonen. En dan ben je heiden, niet jood, en wat ben je dan ver bij 
God vandaan, hoeveel muren zitten daar tussen. En nou kan ik alle nadruk leggen op dat je 
door Jezus Christus wel bij God kunt komen. Dat je door zijn bloed helemaal in Gods 
aanwezigheid mag zijn, dat er een nieuw leven met God mogelijk is, dat je zijn stem kunt 
horen, dat je een kind van God bent. Er is vrije toegang tot God. En ik vertel dat nu ook wel 
even, want het is natuurlijk de basis van ons geloof. Ook met Goede vrijdag. Bij het kruis, het 
voorhangsel in de tempel scheurt op dat moment dat Jezus sterft en zegt: het is volbracht. 
En wat is Pasen niet anders; een open graf, God spreekt zijn levenswoord bij een open graf, 
oom daar twee engelen aan weerszijden, als ons leven compleet veranderd wordt bij de 
ontdekking dat Jezus leeft. 
 
Maar in onze tekst, waar al die dingen ook wel bedoeld worden en aangeroerd, spreekt 
Paulus nu over die eerste muur, die afgebroken wordt, die muur tussen joden en heidenen. 
De gemeente van Christus is één, de heidenen horen er ook bij, er is geen verschil meer, 
jullie mogen voortaan samen dat ene volk van God zijn. Zo woont de Heilige Geest bij jullie. 
Dat was in de tijd van Paulus een revolutionaire gedachte. Zeker ook gezien zijn eigen 
achtergrond. Hij had toch geleefd als farizeeër, de groep die juist de nadruk legde op het 
apart zijn van het joodse volk. Maar Paulus is door zijn ontmoeting met Jezus over die muur 
gesprongen. We zijn samen die nieuwe tempel waar God zich laat zien.  
En laat ik nu eerst het Bijbelse verhaal afmaken, voor ik het heden, ons heden inspring. Is er 
dan nog ruimte voor joodse identiteit? Moeten die dan alles maar opgeven omdat de 
heidenen erbij komen, of moeten de heidenen de joodse wetten dan maar overnemen? Het 
is één gemeente, maar heidenen hoeven geen joodse wetten te houden, geen besnijdenis of 
sabbat, maar andersom joden hoeven ook niet alles op te geven. We lezen in het laatste 
hoofdstuk van de brief aan Galaten, die juist het meest over de besnijdenis gaat, zich daar 
tegen verzet: deze wens van Paulus: vrede voor allen, en ook over het Israël van God. Er is 
een nieuwe gemeente, maar het Israël van God bestaat nog steeds, er is wel degelijk plek en 
plaats in Gods Koninkrijk voor de vertrouwelijke omgang van God met Israël, en ook in de 
verbondstekenen van Israël zoals de sabbat, de besnijdenis, de spijswetten, de joodse 
feesten, zal Hij zich genadig laten zien. Er is één nieuwe gemeente, maar Israël is niet 
opgedoekt. Ruimte voor je eigen identiteit. Samen één, maar ik mag nog steeds mezelf zijn.  



 
De tussenmuur afgebroken. In de nieuwe vertaling staat nog pregnanter: de muur van 
vijandschap afgebroken. In alle commotie rond racisme kunnen mensen ineens tegenover 
elkaar staan. Sommigen kunnen niet anders meer dan alles vanuit eigen perspectief zien, 
alsof je wat wordt afgenomen als een ander om zijn recht vraagt. Ze moeten niet zeuren, ze 
mogen blij zijn als ze hier mogen zijn. Paulus herinnert ons eraan dat in Gods Koninkrijk wij 
de gasten waren, de vreemdeling, die er toch bij mag horen. Het is een voorrecht dat we 
deel hebben aan de beloften van God. En hij laat ons die stap maken, om te beseffen dat we 
één wereldwijde gemeenschap vormen, dat God daarin wonen wil. En hoe wordt die muur 
afgebroken? Door het offer van Christus. Je zou kunnen zeggen, dat is alleen voor het 
geestelijke leven van belang, door het kruis gered. Maar ik zou denken dat God de Schepper 
hiermee ook een fundament voor de mensheid geeft. Hoe kun je samen leven, hoe kun je 
één wereldwijde gemeenschap vormen waar de vrede van Christus heerst. Vrede voor wie 
dichtbij is, en vrede voor anderen verder weg. Alleen door het offer. Hij gaf zichzelf, zijn 
eigen leven, tot op het kruis. Wie willen wij dan nog zijn? Als we allemaal ons eigen gelijk 
willen hebben, als we een ander niks toegeven, als we de ander als bedreiging benaderen, 
dan blijft die muur van vijandschap levensgroot staan. Ik ben soms als het gaat over 
discriminatie wel wat somber, hoed diep zit het er niet in ,wit is beter, zwart is minder, 
kunnen we dat achter ons laten. Zijn we in staat om over die muur heen te springen? Of is er 
offer nodig, je zelf te willen geven. In het achterhoofd zeg ik ook, eigen identiteit mag ook, 
hebben we ook nodig, jezelf kunnen zijn, maar wat kun je elkaar geven, om samen mensen 
van God te zijn, kinderen van de hemelse vader. Een wereldwijde tempel waar Gods 
goedheid en liefde woont. Wat voor offer zou je kunnen brengen?  
 
En dan zeg ik offer, maar zoals we door Jezus Christus zien dat na kruis opstanding komt, dat 
zijn leven ons thuisbrengt in de eeuwige goedheid van God, zou het dan ook niet zo zijn, dat 
als we elkaar in de armen sluiten, dat we dar uiteindelijk allemaal winst in hebben. De 
zegeningen van het Koninkrijk van God, vrede, sjaloom.  
Amen 
 
Lied 975: 1-3 
 

1. Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied  
Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet.  
Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent,  
prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend.  
 
2. Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het heelal,  
hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt.  
Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal,  
zeg de wereld: Christus’ glorie is op aarde neergedaald. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn,  
ras of huidskleur, rangen, standen - Jezus trekt geen scheidingslijn.  
Ga met vrienden en met vreemden, ga met mensen, groot en klein,  
ga met zaligen en zoekers, die op zoek naar waarheid zijn. 

 



Het is het laatste filmpje dat we voorlopig maken. Niet helemaal, er komt nog op zaterdag 
4 juli een filmpje in verband met onze trouwdag op 4 juli  
Er komt nog een week later 11 juli een film van een doopdienst van Sebastian Möss, maar de 
elke zondag vaste prik een film, dat gaan we nu afsluiten.  
Ik richt me even naar de kijkers. Het was een hele onderneming, iedere week weer een film 
maken, zonder mijn cameraman en editor had ik dat nooit kunnen doen. En de hele periode 
door heb ik iedere keer wel wat gehoord van mensen die keken, week in week uit, uit 
Loenen en uit het hele land, bekenden, soms ook onbekenden. We hebben in de afgelopen 
maanden toch een soort band gekregen, verbondenheid rond het evangelie, rond dit kerkje 
in Loenen. Ik hoop dat we elkaar terugzien, misschien ook wel een keer weer via de film. 
Misschien ook wel een keer weer gewoon in de kerk, als het weer kan, als je het zelf weer 
verantwoord vindt en anders hebben we het gewoon ondanks de crisis een tijdje goed met 
elkaar gehad. Ik ga voor dit afscheid een liedje zingen. Van Vera Lynn, deze week overleden. 
We ll meet again. En het is zeker ook bedoeld als troostliedje, als jezelf van iemand afscheid 
moest of moet nemen.  
 
Vera Lynn, We ll meet again 
 

We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
Keep smiling through 
Just like you always do 
'Till the blue skies drive the dark clouds far away 
 
So will you please say hello 
To the folks that I know 
Tell them I won't be long 
They'll be happy to know 
That as you saw me go 
I was singing this song 

 
Gebeden en onze Vader 
 
Lied 981: 1-5  
 

1 Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2 Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus' naam. 
 



3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5 Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 
Zegen, beantwoord met gesproken Amen 


