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De tijd bepaalt wie je ontmoet in je leven. 

Je hart bepaalt wie je in je leven wil. 

En je gedrag bepaalt of diegene in je leven blijft. 
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Diensten 

 

Op palmzondag 2 april vieren we het Avondmaal.  Het welkom aan Christus met de 

palmtakken lezen we uit Matteus 21:1-17. Zo beginnen we samen de stille week. We 

hebben dit jaar geen dienst op witte donderdag. 

Op Goede Vrijdag gedenken en verkondigen we het sterven van onze Heer.  De dienst van 

7 april begint om 19.00 uur. Daarbij zullen we koralen uit de Mattheus zingen, geholpen 

door sommige zangers, die dat eerder geoefend hebben bij het `Mattheus zingen in 

Loenen’. En begeleid door een klarinetkwartet. En dat alles onder de muzikale leiding van 

Maarten Willers. Uit het evangelie naar Mattheus lezen we het lijdensverhaal en zullen 

we erbij stilstaan hoe dat ons leven en hart raakt. Op de Paasmorgen  zingen we de blijde paasliederen met 

begeleiding van de trompet. Uit Matteus 28 lezen we de opstanding. Wat hebben we behoefte aan Opstanding, 

nieuw tot leven komen, verwachtingsvol in het leven staan, niet de dood of de ellende laten winnen. Bij de 

boodschap van de Levende Heer worden we veranderd tot dat nieuwe leven.  

16 april gaat voor ds Klaas Bakker uit Doetinchem. 23 April is de zondag waar na de kerkdienst  spullen uit het 

jeugdhuis bekeken kunnen worden, wie weet de kans om wat moois te verwerven. Ik ga in elk geval het gedicht 

van Gerrit Achterberg :  Deïsme lezen, waar Christus de koopman in oudroest genoemd wordt. Uit het 

evangelie lees ik de gelijkenis van de kostbare parel Mattheus 13:45. We hebben ook oude zondagschoolplaten, 

in de dienst zal ik er enkele laten zien. 30 april lees ik het slot van het Mattheusevangelie Mattheus 28:16-20, 

de zendingsopdracht.  

 

Bijbelkring 

 

De diverse kringen gaan nog even door. Ik geef de data van de ontmoetingsmorgen hier 

door, omdat je daar om 10.00 in de Bruisbeek zo binnen kunt lopen, zonder voorbereiden of 

opgeven. Ook voor een keertje meedoen mag. 10 uur inloop en even voor 11 beginnen we een 

gesprek rond bijbel en geloof. Al raken we daar soms al eerder in verzeild. De datums zijn 

woensdag 29 maart en maandag 1 mei.  

 

Diaconie 

 

De collectedoelen voor de diaconie in de maand april zijn voor: 

2 april 

Pakistan - Vaktraining voor jongeren 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt 

met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en 

uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te 

bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch 

zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor 

het onderlinge begrip toeneemt. 

 

9 april, Eerste Paasdag 

Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen 

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Dat betekent 

dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, 
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willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt 

kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt 

aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen!   

23 april 

Palestina - Samen bijbellezen opent deuren 

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de 

bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 

gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer 

bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen 

bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. 

 

Vakantiegeld Samen Delen, Geloven in samen delen. 

 

Ook dit jaar doet Loenen weer mee aan de Actie Vakantiegeld Samen Delen. 

Hiermee worden veel mensen financieel geholpen. Wij brengen daarom de actie 

graag onder uw aandacht.  

De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben" groeit. Stijgende 

kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt 

om het hoofd boven water te houden, op vakantie gaan geschrapt. Mensen zijn 

al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste las-ten en de nodige boodschappen te betalen. 

Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel 

en in verbinding met elkaar. 

Daarom houden we als gezamenlijke kerken in de gemeente Apeldoorn en Loenen de actie Vakantiegeld Samen 

Delen. Als teken van verbondenheid tussen buurtgenoten. We geloven dat samen delen iedereen goed doet, 

ontvangers én gevers! Doet u ook weer mee? Alle informatie vindt u op: 

www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.n 

Volgende maand zullen de folders weer verspreid gaan worden. In de folder leest u meer  over het overmaken 

van de gift en het aanvragen van een bijdrage. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 2 juni.  

Zie ook de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 

 

Een hartverwarmende actie! Met vriendelijke groet,  

Diaconie Protestantse Gemeente Loenen. 

 

Kerkrentmeesters 

 

Kerkvoogdij collectes 

7 april (Goede Vrijdag): De Herberg, Apeldoorn 

De Herberg is al ruim veertig jaar een  laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die behoefte heeft aan 

aandacht, gezelligheid, een gesprek, een kop koffie/thee, een kop soep of een warme maaltijd. In De Herberg 

wil men ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. De Herberg is een plek waar iemand even niks hoeft, geen 

verplichtingen. Mensen mogen er echt zijn wie ze zijn. Onvoorwaardelijk. 

De Herberg organiseert activiteiten die zij al jaren bieden, en nieuwe activiteiten om ook andere bezoekers in 

De Herberg hun plek te mogen geven. Eén van de nieuwste pilots is om voedselverspilling om te zetten naar 

voedsel van waarde. Supermarkten schrijven dagelijks voedingsmiddelen af die niet meer waardig zijn voor de 

verkoop. Met deze ingrediënten kan men de bezoekers een gevarieerd en gezond menu blijven aanbieden. 

about:blank
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16 april: PaasChallenge: 

Terug in de tijd van de Bijbel Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 

jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat 

gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de 

jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door middel van allerlei 

opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze 

na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en 

verbindend. 

(Vanwege de Avondmaalscollecte op 2 april wordt de collecte voor de PaasChallenge op 16 april gehouden). 

30 april: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud van onze gemeente en ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen 

we vernieuwende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren. 

 

Oud IJzer 

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! Eind februari is oud ijzer weggebracht. Dit leverde 

€ 1.064,90 op. Een mooie opbrengst! Zoals u ziet blijft de inbreng van uw oud ijzer de moeite waard! U bent op 

de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 – 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, 

hoek Hoofdweg – Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te 

rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.  

Wij willen graag uw oude metalen,  koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn 

zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, 

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, 

wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één 

van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen. 

Harrie Hebben    06-51034533 

Jan Nijhof    06-31492042   

Henk Kok    06-24411190 

Tonnie Wansink   06-46477717 

Chris van Oorspronk   06-21271999 

Bart Slief    06-22207055 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 

 

Kijkuur voor dorpsgenoten. 

Wandkleden, schilderijen (o.a. van Henri Kley en dhr. Van Zon), een 

geldkistje, een rolstoel, een ideeënbus, wandplaten met Bijbelse 

taferelen en veel meer voorwerpen, afkomstig uit het voormalige 

Jeugdhuis gaan we verkopen.  

 

Voorafgaand aan de verkoop, krijgen dorpsgenoten eerst de gelegenheid 

deze voorwerpen te bekijken en hun belangstelling daarvoor kenbaar te 

maken. Oude liedboekjes als “Wie zingt mee” en “Zing het woord” geven 

we gratis weg. We organiseren op zondag 23 april aansluitend aan de 

kerkdienst een kijkuur, dus van 11.00 tot 12.00 uur.  

Belangstelling? U bent van harte welkom op Beekbergerweg 7! 
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Financiële info februari 2023 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Februari             8.723,04  15.492,17 57.384,16 

      

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof) 

Februari      241,15           401,40 

         

Mattheus zingen in Loenen 

 

In de Regiobode en in Nieuws uut Loenen heeft het bericht al gestaan, maar op de valreep hier ook nog een 

keer, wie weet dat u het tijdig leest en nog kunt reageren. Op zaterdag 25 maart zingen we koralen uit de 

Mattheus 4 stemmig in onze kerk van 14.00 tot 16.00 uur onder leiding van Maarten Willers en begeleid en 

geholpen door een klarinetkwartet. Samen zingen, oefenen, de klanken tot je nemen. Wie mee wil doen, graag 

opgeven met welke stem je zingt en dan krijg je de muziek en de voorgespeelde tonen opgestuurd. We zingen 

in diverse Nederlandse vertalingen of in het Duits. Wat kun je door de klanken van de Mattheus weer op een 

nieuwe manier dichtbij het lijden van de Heer komen. Welkom, maar wel opgeven bij 

predikant@pknloenenveluwe.nl 
 

Mazzelschuur 

 

Het was gezellig druk en er werd weer van alles gebracht en gelukkig ook veel 

meegenomen. De opbrengst was €361,60.  

Op zaterdag 1 april (geen grapje) is de Mazzelschuur weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 

uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.  

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het mei nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 13 april 2023 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 april 2023. 

 

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en 

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

 

 

 

 

mailto:predikant@pknloenenveluwe.nl
mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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In Memoriam  

 

Op 10 februari overleed Bertus Kraaijenbrink  in het ziekenhuis, waar hij de laatste weken verbleef. 86 jaar 

mocht hij worden en dat heel lang in goede gezondheid. Aan de Derk Mulderweg 17 woonde hij met Dikkie, die 

nu zonder hem verder moet. We wensen haar, kinderen en kleinkinderen de troost van goede herinneringen en 

van de liefde van God.  

 

Op 11 februari is overleden op 77 jarige leeftijd Ben Nijhof. 

Hij woonde aan de Loenensemarkweg, waar hij samen met Annie zijn agrarisch 

bedrijf runde en genoot van zijn passie voor zijn dieren. Op 18 februari vond de 

afscheidsdienst in de Antonius Abt kerk plaats, waarna hij is begraven op ons 

parochiële kerkhof. Wij wensen Annie ,kinderen en kleinkinderen kracht en 

sterkte toe met dit verlies. 

 

Nel van Ee-van Ruler overleed op 23 februari, 91 jaar oud aan de Voorsterweg 

waar ze met haar man Bertus gewoond heeft, maar de laatste tien jaar alleen. De 

steun van kinderen en haar eigen kracht maakte dat dat ze tot het laatst toe 

thuis kon wonen. Vanuit de kerk was de uitvaart met de tekst: de Heer bewaart 

de eenvoudigen. We zijn de familie van Ee ook dankbaar voor al de jaren dat de Mazzelschuur daar gehouden 

kon worden.  

 

Verjaardagen  

 

Op 6 april hoopt mevr Annie van de Kuit-van Beek 80 jaar te worden. Molenbeek 

76, 7371 SZ Loenen Gld. 

 

Op 19 april hoopt mevr. Jannie Diezeraad-Pereboom 90 jaar te worden. 

Anklaarseweg 91, 7316 MC Apeldoorn 

 

Op 26 april hoopt mevr. Dinie Holdijk-Schroven 93 jaar te worden. Zonnehuis, 

afd. Ruitersmolen, kamer 15, Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen. 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods 

nabijheid ervaren. 
 
 

Informatieblad  

 

Beste lezers van het Kontaktblad 

Deze maand ontvangt u weer het jaarlijkse Informatieblad van beide kerken met 

belangrijke gegevens. 

 

U kunt dit A-4tje op uw prikbord hangen. 
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Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. M. Oostenbrink  Tel. 06-11100130 

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl 

p/a Beekbergerweg 7  7371 ET Loenen 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

 

 Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 

6961XL Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com  tel.  0614511842;  

lid  Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313 655886 

Lid  Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com  tel. 0313 653767 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen 

 

Nieuwe vrijwilligers gevraagd! 

 

Beste medeparochianen. 

U bent eraan gewend dat binnen onze parochielocatie Loenen-Eerbeek alles 

redelijk op rolletjes loopt. Maar het begint organisatorisch te piepen en te 

kraken. We hebben een heel mooi team met vrijwilligers, echter door de hoge 

gemiddelde leeftijd vallen er elk jaar mensen af en wordt de werkdruk op de 

groep die overblijft steeds groter. 

Het is noodzakelijk dat er nieuwe vrijwilligers bij komen om de zaak draaiende  

te kunnen houden. Daarom doet de locatieraad een klemmend beroep op U. 

Wij zijn op zoek naar twee leden voor de Locatieraad, waarvan één voor de functie secretaris, die eind juni 

weer moet worden ingevuld.  Voor het koor zoeken we een dirigent, pianist en nieuwe zangers.  

Ook voor diverse andere functies zoals terreinonderhoud, camerabediening, koster, lectrice, etc. kunnen we 

heel goed aanvulling van vrijwilligers gebruiken.  

Denk niet “een ander zal zich wel melden”, maar informeer of meldt u aan bij Antoon Streppel (voorzitter 

locatieraad). E-mailadres: antoon.streppel@gmail.com 

Vol verwachting kijken we uit naar uw aanmelding. 

 

De locatieraad.  

 

mailto:predikant@pknloenenveluwe.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:a.brom53@outlook.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/
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Overdenking 

 

De aprilmaand is aangebroken, dat wil zeggen dat 

we in de paasviering terecht komen en de 

voorbereiding daarop. Nog een stukje vastentijd en 

de viering van Palmzondag als begin van de Goede 

Week. U kent de verhalen zo langzamerhand wel. 

Op Palmzondag wordt Jezus jubelend ingehaald in 

Jerusalem gezeten op een ezel. Op de donderdag 

daarna het laatste avondmaal en op goede vrijdag 

de kruisiging en dood van Jezus. En op Pasen de 

opstanding uit de dood. 

Van oorsprong is het Paasfeest 

een Joods feest waarbij de 

Joden vierden dat ze uit de 

slavernij uit Egypte werden 

bevrijd. In de nacht dat ze 

werden bevrijd moesten ze een 

lammetje slachten en het bloed 

op de deurpost smeren. De 

engel van het verderf zou dan 

bij hen voorbijgaan en alleen bij 

de Egyptenaren de 

eerstgeborene doden. Het Hebreeuwse woord 

Pesach (Pasen) betekent dan ook letterlijk: Voorbij 

gaan zonder aan te raken.  

Het Christelijke Paasfeest: Jezus wordt door ons 

Christenen gezien als de vervulling van het Joodse 

Paasfeest. Jezus is het lam Gods dat de zonde der 

wereld wegneemt. Jezus is het spirituele Paaslam. 

Door het bloed van Jezus, het lam aan te brengen 

op ons leven, gaat het oordeel aan ons voorbij en 

komen we vrij van de slavernij aan het aardse 

leven. Het Paasfeest is het feest van de opstanding 

van Jezus uit de dood waardoor ook wij door het 

geloof in Jezus mogen opstaan uit de spirituele 

dood en nieuw goddelijk leven ontvangen vanuit de 

herstelde relatie met God. 

Spiritueel gezien is het Paasfeest het feest van 

spiritueel ontwaken. Net zoals in het voorjaar de 

hele schepping ontwaakt en overal nieuw leven 

ontstaat. Zo is het Paasfeest een symbool voor een 

spiritueel ontwaken. In het grote spirituele plan 

van God gaat de spirituele ontwikkeling van de 

mensheid ook door seizoenen. 

Paasfeest is ook het feest van het licht dat de 

dood overwon. Lazarus is uit de dood opgestaan en 

Jezus en daarna niemand meer, denk ik. Wel zijn er 

mensen uit de “bijna dood” opgestaan, een BDE. Ze 

hebben het dan over een wit licht 

dat ze gezien hebben, een 

voorportaal van de hemel? In de 

krant las ik een verhaal van een 

vrouw die een bijna dood ervaring 

had meegemaakt op de 

operatietafel: Ze schrijft: “Toen ik 

door de narcose in een diepe slaap 

viel, gebaarde een liefdevol gezicht 

met vriendelijke ogen hem te 

volgen. Het was een man die zei dat 

hij mijn gids was. Ik twijfelde geen 

moment. Ik zag mijn lijf op de operatietafel  onder 

een groen laken liggen. Mijn ziel, ik denk dat die 

het was, volgde de man naar een ruimte…. Ik zou 

het omschrijven als een tussenruimte: Tussen het 

stoffelijke waar we nu zijn en dat wat ons daarna 

wacht; de hemel, het oneindige, of welk woord je 

eraan wilt geven. Ik voelde me een met de ruimte 

om mij heen, die vol liefde en warmte was en had 

de indruk te worden verwelkomd. Het voelde als 

thuiskomen, ik ervoer daar de energie van mijn 

opa’s en oma’s. Niet dat ik ze zag, ze hadden geen 

lijf of gezicht, maar ik ervoer ze als entiteiten, 

zielen of welk woord dan ook”…Laten we hier onze 

gedachten eens over laten gaan in deze paastijd. 

 

Willem Klomp 
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Klussenmorgen 

 

Op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag, de klussenmorgen voor vrijwilligers. Komt goed uit, kunnen we 

voor de Pasen alles weer netjes maken.  

De koffie staat om 8.00 uur klaar. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

 

Bezoek hoogbejaarde parochianen in Eerbeek en Loenen. 

Net als in vele andere plaatsen hebben wij in Eerbeek en in Loenen een groep actieve parochianen die 

hoogbejaarde mensen uit de parochie bezoeken. Jaarlijks brengen zij mensen die 

80 jaar en ouder zijn met hun verjaardag een bezoek met een bloemetje. En vaak 

ook nog tussendoor. 

Helaas neemt het aantal bezoekers af en er zijn geen nieuwe bezoekers te 

vinden. Wij hebben daarom moeten besluiten om de begin-bezoekleeftijd te 

verhogen naar 85 jaar. 

Dat gaat met pijn in ons hart. De bezoekers doen dit werk met hart en ziel, en 

krijgen er veel dankbaarheid voor terug. Maar zij hebben allen aangegeven dat zij er op dit moment geen 

nieuwe mensen meer bij kunnen hebben. 

Mochten zich in de toekomst nieuwe bezoekers melden, dan kunnen wij altijd weer eerder nieuwe mensen 

aannemen. 

 

Namens de werkgroep bezoekers 80+, Anneke van der Werff-Verbraak 

 

Misintenties 

 

Za. 1 april. '23 Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

 Intenties: Overl. Ouders Tijhuis-Brugman 

 

Zo. 9 april ‘23 Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

 Intenties: Jan Brom, Overl. fam. Diks-Reulink, Overl. Ouders 

   Hamer-Harmsen en broer Jos Hamer 

 

Zo.  16 april '23 Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

 Intenties: ---- 

 

Za.  22 april ‘23 Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

 Intenties: ----  

 

 

 

 



 

Kontaktblad Loenen 
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Kerkdiensten april 2023  

 

Protestantse gemeente 

Zondag  2 april    10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink  

       Palmzondag – Heilig Avondmaal 

       Koffie na de dienst  

       Coll: Pakistan - Vaktraining voor jongeren 

 

Vrijdag   7 april   19.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Goede Vrijdag; Gelegenheidskoor zingt   

       koralen uit de Matteüs 

       Coll: De Herberg (Apeldoorn) 

 

Zondag   9 april  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

Paasdienst  

Coll: Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen 

 

Zondag  16 april  10.00 uur  Ds. K. Bakker – Doetinchem 

       Coll: PaasChallenge 

 

Zondag 23 april   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Koffie na de dienst  

       Coll: Palestina - Samen bijbellezen opent deuren 

 

Zondag 30 april   10. 00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Coll: Voor de kerk 

 

See you again 

2 april See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek. 

9 april Pasen dienst om 10.00 uur in de kerk.  

23 april See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek. 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

Za. 1 april 2023 18.30u  Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

     Mmw Con Spirito 

 

Zo. 9 april 2023 11.00u  Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

     Mmv Con Spirito 

  

Zo.  16 april 2023 10.00u  Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian 

 

Za.  22 april 2023 18.30u  Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

      Mmv Con Spirito 


