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Wie zijn geluk niet kent, 

leeft arm in rijk bezit 
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Diensten 

 

Zondag 2 juli hebben we een kerkdienst met de kinderen van SeeYouAgain.  

‘Klaar voor de start` is het thema dat ze hebben uitgezocht. Dat hoort bij kinderen, het 

perspectief dat je aan het begin staat van het leven, misschien ook wel dat je er zin in hebt. 

Mooi om dat weer samen met jong en oud te kunnen beleven. Iedereen van harte welkom! 

Dat welkom geldt zeker ook voor de boerderijdienst op 9 juli. Op de boerderij van de 

familie van Gurp, Veldhuizen 28, houden we een dienst tussen de koeien, een gezamenlijke 

dienst van de RK kerk en de protestantse kerk. Verderop vind je nog wat meer informatie.  

16 juli is Ds. van Driel uit Loenen onze voorganger.  

23 juli heb ik een Bijbelverhaal over een jonge vrouw uitgekozen, Richteren 1:12-15; Achsa die om 

waterbronnen vraagt, ze komt op voor zichzelf. Bij deze dienst zal een meisjesscoutinggroep aanwezig zijn en 

daar zullen we in de dienst rekening mee houden, een kerkdienst op tieners gericht, en voor ons allemaal 

natuurlijk leuk om deze leeftijdsgroep in de kerk te hebben.   

30 juli gaat ds Menno Valk uit Twello voor.  

 

Diaconie 

 

De actie VSD Vakantiegeld Samen Delen is weer ten einde. In juni zijn er weer meerdere 

gezinnen in Loenen die vakantiegeld uit de actie hebben ontvangen. De diaconie wil iedereen 

die aan de actie heeft bijgedragen van harte bedanken.  

 

Op 16 juli collecteren we voor “Stichting VakantieKind” 

VakantieKind vindt dat ieder kind na de vakantie een enthousiast verhaal moet kunnen 

vertellen. Op school en aan vrienden en familie! Het kan in onze ogen niet zo zijn dat een kind, 

doordat er geen geld is (of andere problemen zijn), geen herinneringen of verhalen maakt. Niet 

voor ieder kind is vakantie vanzelfsprekend. Er leven veel kinderen in een situatie waarin op 

vakantie gaan niet mogelijk is.  Terwijl vakantie zo enorm belangrijk is! Stichting VakantieKind is een non-

profit organisatie die volledig draait op vrijwilligers. Ieder jaar organiseert VakantieKind 10 vakantieweken 

voor verschillende leeftijdsgroepen. 

 

23 juli is de collecte bestemd voor “Kinderfonds MAMAS in Zuid Afrika”  

In Zuid-Afrika groeien nog altijd miljoenen kinderen op in een keiharde realiteit van honger, 

uitsluiting, geweld en verwaarlozing. Dat moet veranderen vinden de MAMAS! De MAMAS zijn 

sterke Zuid-Afrikaanse vrouwen die niet kunnen aanzien hoe kinderen lijden onder armoede. Zij 

kijken niet weg maar komen in actie. De MAMAS organiseren dagelijkse zorg, van een boterham 

tot een schooluniform. Zij lopen met de kinderen mee, tot ze op eigen benen kunnen staan.  

 

Kerkrentmeesters  

 

Kerkvoogdij collecte 

2 juli: See You Again 

Dit jaar is See You Again’s collectedoel het project Moving Forward van stichting Eye for Others. Deze 

stichting is werkzaam in Ritchie, Zuid-Afrika. Er worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. 

Deze kinderen krijgen nu twee keer per dag een warme maaltijd. Vanaf 6 jaar gaan de kinderen naar school, 
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dit is gratis. De voornaamste reden dat deze kinderen opgevangen worden, is dat ze 

liefde mogen ervaren. Even weg uit hun, soms benarde, situatie thuis. Leren met 

respect, waarden en normen op te groeien tot een persoon die zelfvertrouwen heeft; 

trots is op zichzelf; liefde kan ontvangen en geven. De kinderen komen uit een 

thuissituatie waar geen geld is. 

 

9 juli: Oecumenische Boerderijdienst, Beraad van Kerken 

De collecte tijdens deze dienst is voor Beraad van Kerken en zal worden bestemd voor de onkosten voor de 

diverse activiteiten die we vanuit Beraad van Kerken in Loenen organiseren. 

 

30 juli: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons 

kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren. 

 

Giften  

In mei hebben we een gift ontvangen van € 50,- (N.N.).! 

Op huisbezoek ontving de dominee € 50 bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

Oud IJzer  

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! Zo is er weer oud ijzer weggebracht wat € 1.299,70 

heeft opgeleverd. U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 – 12.00 uur welkom op het 

terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg – Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de 

Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen. 

Wij willen graag uw oude metalen,  koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn 

zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bed spiralen, elektromotoren, lood, 

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, 

wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de 

onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.  

 

Harrie Hebben  06-51034533  

Jan Nijhof  06-31492042    

Henk Kok  06-24411190  

Tonnie Wansink 06-46477717  

Chris van Oorspronk 06-21271999  

Bart Slief  06-22207055  

 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 

 

 

Financiële info mei 2023 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Mei              7.663,65  35.102,65 57.384,16 

      

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof) 

Mei       115,40          1.370,05 
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See you again 

 

Zondag 4 juni werden we rondgeleid op het Nationaal Ereveld door Jakko Nieuwenhuis. De kinderen begonnen 

daar met een opdracht en er werd geluisterd naar de verhalen die Jakko 

vertelde bij een aantal graven. Iedereen vond het ontzettend interessant en er 

werden goede vragen gesteld. De laatste opdracht was om via een plattegrond 

graf E307 te vinden, het graf van Izaäk Johannes Beijk. Dit is het graf wat we 

geadopteerd hebben.  

 

Hieronder het verhaal over Izaäk, omdat we de verhalen levend willen houden! 

Izaäk wordt op 30 oktober 1922 geboren en hij is de zoon van Marinus Beijk en 

Antoinetta Johanna Klaver. Izaäk is de tweede zoon in het gezin. Hij krijgt 

later nog 4 zusjes. Het gezin woont in Tilburg. Izaäk wilde niet voor de arbeidsdienst werken, daarom duikt hij 

onder bij familie in Leiden. Op 31 mei wordt Izaäk bij een razzia door de Landwacht in Leiden opgepakt en op 1 

juni 1944 binnengebracht bij kamp Amersfoort. Op 8 september 1944 wordt hij op transport gesteld naar 

concentratiekamp Neuengamme en komt terecht in het buitenkamp Husum-Schwesing. 

Dit kamp heeft slechts drie maanden bestaan. Tijdens de herfst van 1944 hebben er in totaal 2500 mensen 

uit 13 landen gevangengezeten. De gevangenen moesten in het moerassige gebied allerlei werkzaamheden ten 

behoeve van het Duitse leger verrichten, zoals het graven van tankgrachten.  

Ze stonden daarbij de hele dag in het koude water. In de korte tijd overleden er tussen de 300 en 500 

gevangen aan ondervoeding, mishandeling, infecties en uitputting.  

Ook Izaäk komt daar te overlijden. Hij werd begraven in Husum en later herbegraven op het Nationaal 

Ereveld Loenen. We hopen op den duur nog meer informatie over Izaäk te vinden. 
 

Mazzelschuur 

 

De opbrengst van juni was €460,45. Komt u ook eens kijken tussen de grote hoeveelheid 

spullen, er zit vast iets voor u bij.  

 

Op zaterdag 1 juli is de Mazzelschuur weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de 

vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.  

 

Vooraankondiging vrijwilligersvond 

 

En nog een vooraankondiging: 15 september houden we onze vrijwilligersavond.  

In het volgende kontaktblad meer informatie, maar voor nu even de datum zodat je die vrij kunt 

houden.  

 

Vakantie dominee Marcel Oostenbrink 

 

Van 14 tot 21 juli en van 30 juli tot 20 augustus heb ik vakantie.  

 

Mocht u in die tijd een predikant nodig hebben, graag contact opnemen met de scriba 

Dinie Nieuwenhuis. 
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Kopij volgend nummer  

 

Voor het augustus nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 15 juli 2023 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 16 juli 2023. 

 

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en 

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. M. Oostenbrink  Tel. 06-11100130 

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl 

p/a Beekbergerweg 7  7371 ET Loenen 

Scriba      :  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

 

 Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 

6961XL Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com  tel.  0614511842;  

lid  Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313 655886 

Lid  Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com  tel. 0313 653767 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
mailto:predikant@pknloenenveluwe.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:a.brom53@outlook.com
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.franciscusenclara/


 

Kontaktblad Loenen 

 

 

6 

In memoriam 

 

Op 21 mei 2023 is dhr. Gaetano David overleden op 85 jarige leeftijd. Hij woonde aan de 

T.M.C. Asserstraat te Eerbeek. Op 30 mei was de plechtige uitvaartviering in de H. Antonius 

Abt kerk te Loenen, waarna de begrafenis volgde op het parochiële kerkhof naast de kerk. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie, Gods troostende zegen en kracht toe. 
 

Op 24 mei 2023 is overleden mevrouw Lambertha Maria Blom-van Oene overleden, op de 

leeftijd van 96 jaar. Zij woonde aan de Horstweg in Loenen. Woensdag 31 mei vond de 

uitvaartdienst plaats in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna de begrafenis volgde op 

het parochiële kerkhof. Wij wensen haar kinderen en verdere familie veel sterkte toe en 

Gods troostende zegen. 
 

Op 6 juni 2023 is overleden de heer Paolo Nastasi, hij was 72 jaar. Hij woonde aan de 

Fazantstraat te Brummen. Maandag 12 juni werd de uitvaartviering gehouden in de H. 

Antonius Abt Kerk te Loenen, waarna de crematie volgde in Dieren. 

Wij wensen zijn vrouw en verdere familieleden alle sterkte toe en Gods troostende zegen.  
 

Verjaardagen. 

  

Op 7 juli hoopt mevr. Geertje Modderkolk-Hendriks 93 jaar te worden. Zij woont: 

Hattinkerf 10, 7371 AZ Loenen Gld. 

 

Op 23 juli hoopt mevr. H. Scholten-Alberts 90 jaar te worden. Zij woont: 

Loenenseweg 39, kamer 207, 7361 GB Beekbergen. 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze 

bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. 

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

 

Boerderijviering 9 juli 

   

Kerkdienst tussen de koeien. Om 10 uur op de boerderij van de familie 

van Gurp, Veldhuizen 28, houden de RK kerk en de Protestantse kerk een 

gezamenlijke oecumenische dienst tussen de koeien. ‘Van U is de aarde’ 

is het thema van deze dienst, die voor jong en oud bestemd is.  

 

Er zijn zit- en staanplaatsen voor deze samenkomst in ontspannen sfeer. 

Er is een live band  die met hun muziek ook bijdraagt aan de ontspannen 

sfeer. De dienst wordt geleid door mw Anneke van der Werff en ds Marcel Oostenbrink.  

Na afloop is er natuurlijk koffie en limonade. Op kinderen wordt gerekend en de boerderij is ook te bekijken. 

Heel actueel natuurlijk, dat we onze boeren niet vergeten en ook met hen als kerk verbonden zijn.  

 

Mooi fietstochtje op de zondagmorgen, van harte welkom! 
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Overdenking 

 

Maak mij Heer met uw wegen vertrouwd, leer mij 

uw paden te gaan psalm 25:4 

Het is met de zomertijd in volle gang de tijd om 

weg te gaan, andere plaatsen te bezoeken, met 

camper of auto, met de fiets of te voet. En het is 

voor de meeste chauffeurs al ondenkbaar om 

zonder navigatie te rijden. Dat je de weg gewezen 

krijgt, de snelste weg. Dat je 

gewaarschuwd wordt voor file en dan 

een alternatieve route kunt nemen. 

Of als er een wegafsluiting is. Leve 

Tomtom of google maps, we weten 

precies waarlangs je moet gaan. 

Maar als je wandelt wordt het al 

anders. Soms kun je nog proberen 

met google maps de route of je plek 

te zien, maar in de bossen rond 

Loenen kan het je dan ook gebeuren dat af en toe 

je je locatie niet kunt zien. En eigenlijk wil je 

misschien zo ook niet wandelen. Is het soms ook 

niet mooier om zonder ouderwetse kaart en zonder 

telefoontje in de hand, gewoon zelf je route te 

kiezen, om je heen kijken waar je bent en loopt, 

dat je de vogels hoort en een eventueel konijntje 

ziet wegschieten op de weg voor je uit. Zonder alle 

hulpmiddelen is het veel echter wandelen. Je kunt 

meer in het moment zijn, dichterbij jezelf en meer 

tot rust komen.  

De bijbel zou je een soort routeplanner kunnen 

noemen. Het geeft een beeld van wat goed leven is, 

wat licht brengt, wie je Leidsman kan zijn, richting 

bepalen door het Woord van God. Toch wil dat niet 

zeggen dat je bij iedere stap een bijbeltekst nodig 

hebt. Wij mogen zelf leven en wandelen. Het is 

meer dat je door kennis van de bijbel, de 

levenskennis, en de kennis van God, je een bepaalde 

manier van denken hebt ontwikkkeld, een manier 

van doen, die je op ieder moment van je leven 

richting geeft. Je wordt zoals de psalm het zegt 

met de wegen van God vertrouwd. Ze zijn een deel 

van je eigen denksysteem geworden. Dat je altijd 

ook om een ander denkt bijvoorbeeld, dat niet allen 

telt of je er zelf beter van wordt, maar dat je ook 

nadenkt wat het voor de ander 

betekent. Dat je rekening houdt 

met effecten op de lange termijn 

van je handelen, we leven niet alleen 

voor nu even gelukkig. Er is meer. 

Dat je je bewust bent van een 

Schepper die deze wereld gewild 

heeft en die daarom kostbaar is. Of 

dat liefde altijd de betere keus is 

boven haat. Met al Gods wegen 

vertrouwd raken. Dat is ook Jezus leren kennen, 

die de weg van God ging en de weg naar God is. Met 

Gods wegen vertrouwd raken, dat is gevormd 

worden door het evangelie, zodat je in dit leven en 

in deze wereld als een volgeling van de Heer kunt 

leven. Je hoeft niet bij elke stap een bijbeltekst 

te zoeken, maar je mag vrij en kwetsbaar leven, 

met oog voor je omgeving, omdat je een innerlijk 

kompas hebt gekregen, waar de weg van de Heer op 

staat aangegeven. 

Voor ieder die kleine of grotere stukken loopt of 

fietst, wens ik mooie tochten toe. En voor ons 

allemaal, die mogen leven, wens ik toe dat we dat 

innerlijke kompas laten spreken, meer en meer met 

de wegen van God vertrouwd raken en dat we 

ontdekken dat dat een mooi en vrij leven is.  

Ds Marcel Oostenbrink, predikant Loenen  
 

 

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom 

 

De klussenmorgen voor vrijwilligers op het R.K kerkhof in juli zal zijn op vrijdagmorgen 7 juli a.s. 

Mochten er mensen voor de eerste keer willen komen, om 8 uur staat de koffie klaar.  

Namens de kerkhofgroep; Willem Klomp   
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Kerstwandeling 2023 

   

Dit jaar hopen we op een zondag kort voor kerst een 

‘kerstlichtjestocht’  te organiseren. De afgelopen jaren kon dit 

evenement helaas niet doorgaan om verschillende redenen.  

 

We hopen dat het dit jaar wel door kan gaan.  

De kerstwandeling gaat van kerk tot kerk met onderweg een aantal 

Kersttaferelen. We starten bij de Protestante kerk en sluiten af bij 

de RK kerk. In de RK kerk is de kerstbeeldengroep te bezichtigen en 

buiten wordt een glaasje glühwein en warme chocolademelk geschonken.  

 

Dat we daar hoogzomer al over beginnen zit hem natuurlijk in de voorbereiding; wie wil ons daarbij helpen?  

We zoeken mensen die willen organiseren en later natuurlijk mensen (jong en oud) die mee kunnen en willen 

doen aan de kersttaferelen. Kerst is van iedereen en daarom vragen we niet speciaal kerkgangers en 

kerkmensen om te helpen, maar gewoon iedereen die het leuk vindt hierbij aan te haken.   

Wanneer je je wilt aanmelden als vrijwilliger bij het organiseren en het uitvoeren neem dan contact op met 

Bert Meurs 0622809096,  via de mail: bertmeurs@kpnmail.nl of meld je aan via predikant@loenenveluwe.nl.  

Hopelijk kunnen we ergens in september een eerste overleg plannen.  

 

Nieuwe secretaris locatieraad Loenen/Eerbeek 

 

Wim Nijhof is vanaf nu de secretaris. Hij zal zich met behulp van de voorzitter 

inwerken. Wij danken Wim voor zijn bereidwilligheid deze taak op zich te 

nemen en wensen hem veel succes en plezier.  

Ans Brom heeft haar functie als secretaris van de Locatieraad beëindigd. 

Naast het werk in de Locatieraad en op het secretariaat is zij 

ook dirigent van het koor Con Spirito en heeft ze nog veel andere taken. Daarbij is ze een 

vraagbaak voor ieder, gezien haar lange staat van dienst.  

 

Ze kan op veel vragen antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste personen omdat ze veel 

mensen in onze gemeenschap kent. Bij al dit werk is de taak van secretaris een zware 

belasting. De Locatieraad is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet en zal haar node 

missen. Wim is bereikbaar per telefoon 0627625837 en w.nijhof6@kpnplanet.nl 

  

 Actie Kerkbalans Franciscusparochie 2023/2024 

   
Het parochiebestuur deelde mede dat de opbrengst van de actie Kerkbalans 2023 in onze 

locatie Loenen/Eerbeek vergelijkbaar was met de opbrengst in 2022, hetgeen tot 

tevredenheid stemt en waarvoor wij hartelijk worden bedankt.  

De  voorbereiding voor het komende jaar zijn al weer gestart.  

In de brief die aan de deelnemers wordt gezonden, wordt een QR-code opgenomen om de betalingswijze te 

vergemakkelijken. Wij hopen op een goede opbrengst om het behoud van onze kerk te garanderen. Door de 

enorme kostenstijging  van energie en onderhoud van gebouwen en terreinen etc. zijn grote inspanningen nodig 

om de begroting rond te houden.  

mailto:bertmeurs@kpnmail.nl
mailto:predikant@loenenveluwe.nl
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Bloemengedicht 

 

 

Wandelend langs Heeren wegen, 

Kom je de mooiste bloemen tegen. 

Met heel veel bonte kleuren, 

En vele verschillende geuren. 

 

Grote bloemen, kleine bloemen, 

Veel te veel om op te noemen. 

Voorjaar, zomer, najaar, 

steeds staan er weer andere klaar. 

 

Het begint met sneeuwklokjes, o zo teer, 

En in de herfst zijn de chrysanten er weer. 

Met zonneschijn, kou of regen, 

altijd kom je wel bloemen tegen. 

 

Dat is toch genieten, iedere dag, 

want bloemen geven een stralende lach. 

Hoe heeft God dit toch kunnen bedenken, 

Om ons zoveel moois te schenken. 

 

 

 

 

 

Misintenties 

 

Za. 1 juli '23 Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 
 Intenties: Annie Reusken-Peters 

 

Zo. 9 juli '23 Oecumenische viering – voorgangers dominee Oostenbrink en mevrouw A.  

   van der Werff, locatie: familie van Gurp, Veldhuizen 28, Loenen Vel. 

  

Za. 15 juli ’23 Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

 Intenties: Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnen-Wennekes, Jan Aartsen, 

   Wim Brugman, Henk Derickx, overleden familie Tiedink-Streppel 

 

Zo. 23 juli ’23  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

 Intenties: ----- 

 

Za. 29 juli ’23 Eucharistieviering – P. Sebastian 

 Intenties:  Overleden ouders Tijhuis-Brugman 
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Kerkdiensten juli  2023  

 

Protestantse gemeente 

Zondag  2 juli    10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 
       SYA: Dienst voor iedereen 

Koffie na de dienst  

Coll: See you again 

 

Zondag   9 juli    10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink/Mevr. A. v.d. Werff 
       Oec. Boerderijdienst bij fam. Van Gurp  

       Veldhuizen 28 in Loenen 

       Koffie na de dienst 

       Coll: Beraad van Kerken 

 

Zondag  16 juli   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel - Loenen. 
Koffie na de dienst  

Coll: Stichting VakantieKind 

 

Zondag  23 juli   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 
Koffie na de dienst 

Coll: Kinderfonds MAMAS in Zuid Afrika 

 

Zondag  30 juli   10.00 uur  Ds. H.M. Valk – Twello 
       Koffie na de dienst 

       Coll: Voor de kerk 

 

 

See you again 

Zondag 2 juli 10.00 : dienst in de kerk  

 

 

Rooms Katholieke parochie 

   
Zaterdag  1 juli   18.30 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

 

Zondag  9 juli   10.00 uur  Oecumenische Viering – voorgangers Dominee 

                        Oostenbrink en mevr. A. van der Werff 

                        Locatie: Familie van Gurp, Veldhuizen 28, Loenen Vel. 

  

Zaterdag 15 juli  18.30 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

 

Zondag .23 juli   10.00 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian  

 

Zaterdag 29 juli  18.30 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 


