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                 Jaargang 52 – nummer 1 

 

 
 

Een roos kan nooit een zonnebloem zijn. En een 

zonnebloem kan nooit een roos zijn. Alle bloemen 

zijn mooi op hun eigen, unieke manier. 

En dat is bij mensen net zo. 
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Diensten 

 

1 oktober zal het in de kerkdienst van de zondagmorgen gaan over het gebed van Jabes, dat we vinden in 1 

Kronieken 4:7-10. God om hulp vragen, doen we dat en wat verwacht je daar dan van? En kunnen we elkaar ook 

helpen. Na de dienst is er koffiedrinken.  8 oktober draait het in de dienst om het woord compassie, 

barmhartigheid zo je wil, Een deugd of een eigenschap waar we wel dringend behoefte aan hebben in onze 

maatschappij.  

15 oktober hebben we in de kerkdienst ons gelegenheidskoor onder leiding van Maarten Willers, even 

aanmelden en dan krijg je de muziek toegestuurd. Oefenen meestal op de woensdagavond daarvoor. In deze 

dienst gaat het over hoop houden. Wanneer zal eindelijk….?  

22 oktober hebben we een gastpredikant ds K. Bakker uit Doetinchem.  Op de zondagmiddag is de kerk 

geopend voor een prachtig concert.  

29 oktober vieren we het Heilig Avondmaal en we lezen iets uit het boek Ruth om zo ook een beetje verbonden 

te zijn met de Kliederkerk die op dezelfde zondag plaatsvindt maar dan om 11.30 in basisschool de Poort.  

Daar gaat het  ook over Ruth, de jonge vrouw die het waagt om naar een  voor haar vreemd land te gaan, omdat 

ze haar schoonmoeder Naomi  niet in de steek wil laten. En over een God die hoop geeft. 

Een hele serie best gewone diensten. Had ik al eens geschreven dat ze algemeen 

toegankelijk zijn, gratis bovendien? Eén collecte, maar die mag je overslaan.  Dat je 

er gewoon naar toe-kunt, zondagmorgen 10.00 uur, dat we niet vragen waarom je er 

de vorige keer niet was, dat we er niks bij denken als je zo een keer komt, alleen 

maar positief? En dat het ook helemaal niet zo gek is om verdieping te zoeken in de 

kerk, ontmoeting met anderen, weer eens even te zingen, iets nieuws te horen en 

soms ook iets wat vertrouwd is, of even te bidden voor. Dat je het kan overkomen dat je daar troost vindt of 

nieuwe moed. Misschien is het zo gewoon nog niet, dat naar de kerk gaan. Je bent er meer dan welkom.  

 

Kliederkerk 

 

Op 29 oktober is er weer een Kliederkerk. Ben jij al eens wezen kijken? Het is een gezellige manier om samen 

met je (klein-/ buur-/ oppas-) kinderen bezig te zijn op zondag. Het is voor iedereen van 0 tot 100+, of je nu 

vaak in de kerk komt of helemaal niet. Dus neem gerust je buren of vrienden mee. Elkaar helpen bij het 

knutselen, samen ontdekken, vieren, eten en anderen ontmoeten, het staat centraal bij de Kliederkerk.  

De Kliederkerk wordt gehouden in basisschool De Poort, Hoofdweg 53 in Loenen. 

Het thema is deze keer “Op reis met”. Zoveel mensen zijn op reis, ook nu, naar een ander land! Waar wil jij 

naar toe, heb je daarvoor een paspoort nodig?  

Het is van 11.30 uur tot 13.30 uur. Kom jij ook ontdekken of jij zo’n lange reis aandurft? Hopelijk zien we je! 

Voor meer informatie mail naar: kliederkerk@pknloenenveluwe.nl 

 

Diaconie 

 

De diaconale collectes in oktober hebben de volgende bestemmingen: 

8 oktober is de collecte bestemd voor Missionair werk in Nederland 

In Nederland gaan steeds minder  mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er  

geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, een nieuwe  

vorm van kerk-zijn. Zoals bijvoorbeeld pioniersplek LUX in Den Haag, waar twintigers en  
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dertigers met elkaar in ontspannen sfeer belangrijke levensvragen bespreken. De afgelopen 10 jaar 

ontstonden zo’n 180 pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Ze vormen nieuwe christelijke geloofs-

gemeenschappen voor diverse doelgroepen die nu niet kerkelijk betrokken zijn. 

Op 15 oktober collecteren we voor Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk 

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesië, spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de 

vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale 

en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor 

deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training, een alfabetiseringscursus of naailes volgen. 

Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over gezonde voeding.  

De avondmaalscollecte op 29 oktober is bestemd voor de actie Samen tegen Armoede  

Kerk in Actie helpt via deze actie mensen in Nederland met acute nood door in samenwerking met de 

voedselbank voedselpakketten te maken en die in heel Nederland uit te delen. Zo staan we samen op tegen 

armoede in Nederland. 

 

Kerkrentmeesters 

 

Kerkvoogdij collecte 

1 oktober: Israëlzondagcollecte (kerk en Israël)  

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van 

de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en 

bevorderen we het ge- sprek tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen 

antisemitisme. Predikanten en gemeenten worden toegerust op het gebied van de relatie 

met het volk Israël. 

22 oktober: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons 

kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren. 

 

Giften  

We hebben weer een aantal giften mogen ontvangen van € 25,- (N.N.) en € 25,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw 

gift!  

 

Oud IJzer  

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! Zo is er de afgelopen 

maanden weer oud ijzer weggebracht wat € 2.813,49 heeft opgeleverd. U bent 

op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 – 12.00 uur welkom op het 

terrein van Bouw-bedrijf Derksen, hoek Hoofdweg – Vrijenbergweg! U kunt het 

terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden.  

Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen. 

 

Wij willen graag uw oude metalen,  koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn 

zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, 

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, 

wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de 

onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.  
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Harrie Hebben  06-51034533  

Jan Nijhof  06-31492042    

Henk Kok  06-24411190  

Tonnie Wansink 06-46477717  

Chris van Oorspronk 06-21271999  

Bart Slief  06-22207055  

 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 

 

Jaarrekening Kerk en Begraafplaats 

De jaarrekening van de Kerk en de Begraafplaats zijn goedgekeurd door de Kerkenraad. Het negatieve 

resultaat van de kerk, 49.094 euro, is geboekt ten laste van de bestemmingsreserve exploitatietekorten.  

Het resultaat van het verslagjaar is in overeenstemming met de begroting. De jaarrekening van de 

begraafplaats komt geconsolideerd terug in de jaarrekening van de kerk. 

Andere noemenswaardige zaken ten aanzien van de jaarrekening 2022 zijn: 

Toevoeging van kosten / afschrijving verbonden aan de vernieuwing van de paden op de Begraafplaats.  

Een ontvangen erfenis NN. 

De jaarrekening ligt ter inzage bij Jerrick van Brussel. Indien u daar belangstelling voor heeft neemt u dan 

even vooraf contact op. E-mail: jerrickvanbrussel@gmail.com. 

 

Financiële info augustus 2023 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Aug              2.134,15  43.139,60 57.384,16 

 

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof) 

Aug       193,50         1.811,55 

 

Campagne “samen tegen armoede” 14 en 28 oktober 

 

De diaconie van de PKN kerk zamelt in oktober voedsel in voor de voedselbank. Op de zaterdagen 14 en 28 

oktober zal de kerk (Beekbergerweg) tussen 10-11 uur open zijn.  Wij roepen u op dan producten in te 

leveren ten behoeve van de voedselbank. 

Wat is er nodig: olie (zonnebloemolie/olijfolie), groenteconserven, soep (in blik of 

zak), zilvervliesrijst, volkorenpasta, lang houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie, 

thee,  couscous, havermout. 

Zo hopen wij er aan bij te dragen dat de voedselbanken voldoende producten hebben.  

De voedselbanken delen  deze producten uit aan de gezinnen die het zo hard nodig hebben. Het 

is namelijk voor voedsel banken een probleem dat er te weinig 

producten binnen komen terwijl het aantal afnemers stijgt.  

Kerk in Actie is nu een samenwerkingsverband opgestart  met de 

voedselbanken en met Schulphulpmaatje Nederland om een 

bijdrage te leveren  tegen de roeiende armoede in Nederland. 

De diaconie hoopt op zaterdagmorgen 14 en 28 oktober in de PKN 

kerk veel producten in te kunnen zamelen. Helpt u mee? 
 

about:blank
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“Dank je wel” avond 

 

Op vrijdagavond 15 september was het gezellig in de Bruisbeek. 

Een kleine 50 mensen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de 

vrijwilligersavond.  Dus: “DANK JE WEL”! 

Dominee Marcel Oostenbrink heette iedereen welkom en benadrukte dat we blij 

zijn met de vele vrijwilligers; daarmee dragen we samen onze kerkelijke 

gemeente. Na de koffie/thee was het tijd voor een hapje en een drankje 

en…...was het tijd voor de BINGO, deze werd verzorgd door Marcel de Croon en Marcel Oostenbrink en waar 

o.a. de duurzame milieuvriendelijke “Marcel’s Green Soap” te winnen was. Voor de muzikale omlijsting had de 

dominee zelf gezorgd; hij had zijn gitaar meegenomen en bracht een aantal liedjes ten gehore. De vrijwilligers 

van de Bruisbeek hebben er mede voor gezorgd dat we met elkaar een heel fijne avond hebben gehad.   

We hopen dan ook elkaar op deze manier volgend jaar weer te ontmoeten. 

De kerkenraad 

 

Mazzelschuur 

 

In de maand september was de opbrengst € 288,-. Veel spullen vonden weer een nieuwe 

eigenaar. Kom ook een keer gezellig neuzen tussen de vele spullen die er zijn.  

Op zaterdag 7 oktober is de Mazzelschuur weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de 

vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.  

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. M. Oostenbrink  Tel. 06-11100130 

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl 

p/a Beekbergerweg 7  7371 ET Loenen 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 

6961XL Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com  tel.  06-14511842  

lid  Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313 655886 

Lid  Wim Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen. 

mailto:predikant@pknloenenveluwe.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/


 

Kontaktblad Loenen 

 

 

6 

In memoriam 

 

Op 30 augustus is overleden Grada Wilhelmina Nijhof-Blom in de leeftijd van 93 jaar. 

Zij woonde aan de Harderwijkerweg en de laatste tijd woonde ze in Zorgcentrum De 

Beekwal te Eerbeek. Haar afscheidsviering was op dinsdag 5 september in de H. Antonius 

Abt kerk te Loenen. Aansluitend is ze begraven op het Parochiële kerkhof bij haar man 

te Loenen 

Namens onze geloofsgemeenschap wensen wij haar kinderen, kleinkinderen en familie 

kracht en troost toe in deze tijd en de komende tijd 

 

Verjaardagen  

 

Op 16 oktober hoopt de heer G. Hijwegen 85 jaar te worden. Hij woont: Eerbeekseweg 53,  7371 CC Loenen 

Gld. 

 

Op 17 oktober hoopt mevr. C.J. Holdijk-Dolman 90 jaar te worden. Zij woont 

Loenerdrift 118, 7371 CN Loenen Gld. 

 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze 

bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. 

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het november nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 12 oktober 2023 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 oktober 2023. 

 

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en 

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Overdenking 

 

Maar eens zien om een paar gedachten op papier te 

zetten waar we over na kunnen denken. Genoeg 

stof, denk ik zo. De meest voorgangers zullen 

ongetwijfeld de aardbeving in Marokko en de 

overstroming in Libië aanstippen. In Marokko 

drieduizend doden en in Libië zijn twintigduizend 

mensen verongelukt. We zien totaal ontredderde 

mensen die ten einde raad Allah maar aanroepen 

voor hulp. Misschien dat ze in hem nog wat troost 

kunnen vinden. De meeste mensen daar zijn moslim. 

Of ze het ook nog als straf van Allah zien? Vroeger 

werden in onze Christelijke streken natuurrampen 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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vaak als straf van God gezien. En natuurlijk riepen 

we God ook aan als hulp. Denk bijvoorbeeld aan de 

watersnoodramp van 1953 in Zeeland, Zuid Holland 

en een stukje Brabant. Verder waren er langs de 

grote rivieren ook wel dijkdoorbraken. In 1995 was 

het kantje boord. Nee, zulke 

natuurrampen zien we tegenwoordig 

niet meer als straf van God. We 

kunnen hem wel aanroepen om 

geestelijke bijstand in zulke 

benarde tijden en om verschoond 

te blijven van zulke rampspoed.  

Moslims en Christenen hebben 

overeenkomsten en verschillen met elkaar: 

1. Christenen geloven in God als Drie-

eenheid, Vader, zoon (Jezus) en de Heilige 

Geest, de Heilige Drie-eenheid. Moslims 

geloven in de eenheid van God: Er is maar 

één God, die zich laat zien in de 

schoonheid van de schepping. Jezus is een 

belangrijke profeet in de Islam, maar de 

belangrijkste en laatste profeet is 

Mohammed. 

2. Moslims geloven dat je door het doen van 

goede daden in de hemel komt. Bij 

Christenen zijn alle mensen “gered” door 

de dood (Goede Vrijdag) en het weer 

opstaan (Pasen) van Jezus. Hoewel, mij is 

altijd voorgehouden dat je de hemel moet 

verdienen. Ook een beetje Moslim dus.  

Overeenkomsten: De belangrijkste overeenkomst 

is dat Christenen en Moslims (net als Joodse 

gelovigen) in dezelfde God geloven. Arabisch 

sprekende christenen noemen, net als 

moslims, God dan ook “Allah”. Daarnaast 

bestaat de Koran voor een deel uit verhalen 

die ook in de bijbel voorkomen. Maryam 

(Maria), de moeder van Isa (Jezus) is de 

belangrijkste en meest geëerde vrouw die in 

de Koran wordt besproken. En Ibrahim is Abraham. 

Als afsluiting wil ik nog memoreren dat de 

oktobermaand in katholieke kringen van oudsher de 

Maria- en rozenkransmaand is. Voor onze 

Protestantse broeders en zusters is dinsdag 31 

oktober Reformatiedag. Op die dag spijkerde 

Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van 

de slotkapel van Wittenberg. Dit leidde tot een 

breuk met de katholieke kerk, het begin van de 

Reformatie. 

 

Willem Klomp 

  

Klussenmorgen 

 

Op vrijdagmorgen 6 oktober weer klussenmorgen voor vrijwilligers van het kerkhof. De 

eerste volle vrijdag in de herfst. Dat zal wel blad ruimen worden. Ook nieuwe 

vrijwilligers zijn welkom.   

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp  

 

Misintenties 

 

Za. 14 okt. '23 Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

 Intenties: Willem Joseph en Christina Visseren-van Heck, overleden echtpaar Reulink- 

   Harmsen, overleden echtpaar Biezeman-Jansen, overleden ouders Linthorst- 

   Pijnappel 

   

Za. 28 okt. ’23 Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

 Intenties:  Bertha van de Gouw-Sanders 
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Kerkdiensten oktober 2023  

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   1 oktober   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink  

       Koffie na de dienst  

       Coll: Israëlzondagcollecte (kerk en Israël) 

 

Zondag   8 oktober   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Coll: Missionair werk in Nederland 

 

Zondag  15 oktober  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink  

       Coll: Indonesië - Sterke vrouwen in de kerk 

 

Zondag  22 oktober  10.00 uur  Ds. K. Bakker – Doetinchem 

       Coll: Voor de kerk 

 

Zondag   29 oktober  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Heilig Avondmaal 

       Coll: Kerk in Aktie: Samen tegen Armoede 

 

 

See you again 

 

1 oktober See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek. 

 

28 oktober Kliederkerk 11.30 uur in De Poort 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 
Zaterdag 7 oktober en zondag  8 oktober  GEEN VIERING IN DEZE KERK 

 

Zaterdag 14 oktober      18.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

        m.m.v. koor Con Spirito    

        

Zondag  22 oktober          10.00 uur  Woord en communieviering,  

voorganger A.vd Werff m.m.v. koor Con Spirito    

 

Zaterdag 28 oktober       18.30 uur  Eucharistieviering, voorganger P. ten Have 

        m.m.v. koor Con Spirito     


