
 

Kontaktblad Loenen 

 
1 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

           

 

 

 

januari 2024 

                 Jaargang 52 – nummer 4 
 

Leer van gisteren, leef voor vandaag,  

hoop voor morgen 
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Diensten 

 

Nog een paar kerkdiensten die ik als predikant in Loenen mag doen.  

14 januari vieren we het Heilig Avondmaal. Johannes 2 over de bruilloft in Kana lezen we dan.  

Mooi om nog een keer samen in de kring te staan.  

De zondag daarop 21 januari hebben we de oecumenische dienst. Heb God lief en je naaste als  

jezelf, krijgen we als thema mee van de Raad van Kerken. Het is in de Protestantse Kerk en na  

die tijd zal er koffiedrinken zijn en gelegenheid om een plantje naar een oudere te brengen. Con Spirito zal in 

deze kerkdienst zingen. Van 23 januari tot 29 januari heb ik vakantie. 4 februari neem ik afscheid in een 

kerkdienst en 11 februari word ik bevestigd in Vianen (Utr).  

 

Diaconie  

 

De diaconale collectes in januari hebben de volgende bestemmingen: 

De avondmaal collecte op 14 januari is bestemd voor de actie Samen tegen Armoede  

Kerk in Actie helpt via deze actie mensen in Nederland met acute nood door in samenwerking  

met de voedselbank voedselpakketten te maken en die in heel Nederland uit te delen. Zo staan 

we samen op tegen armoede in Nederland. 

De collecte op 28 januari is bestemd voor Binnenlands diaconaat 

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 

arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer 

terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale 

voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. 

 

Samen tegen armoede 

 

De diaconie van de PKN kerk Loenen zamelt in januari voedsel in voor de voedselbank.  

Zaterdag 13 januari zal de kerk (Beekbergerweg) tussen 10-11 uur open zijn.   

Wij roepen u op dan producten te komen brengen voor de voedselbank. 

Wat is er nodig: olie (zonnebloemolie/olijfolie), groenteconserven, soep (in blik of zak),  

zilvervliesrijst, volkorenpasta, lang houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie, thee, couscous,  

en havermout. Zo hopen wij eraan bij te dragen dat de voedselbank voldoende producten hebben. De 

voedselbanken delen deze producten uit aan de gezinnen die het zo hard nodig hebben. Het is namelijk voor 

voedselbanken een probleem dat er te weinig producten binnen komen terwijl er steeds meer mensen zijn die 

aankloppen bij de voedselbank. 

De diaconie hoopt op zaterdagmorgen 13 januari in de PKN kerk veel producten in te kunnen zamelen.  

Helpt u/jij mee? 

 

Kerkrentmeesters  

 

Kerkvoogdij collecte 7 januari: Kerk in actie 

Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk met een serie van 

drie interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Honderden jeugd- 

groepen spelen dit spel op hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan.  
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Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een 

ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag.  

 

Giften  

We hebben weer een gift mogen ontvangen van € 100,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw gift!  

 

Oud IJzer  

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! Zo is er de afgelopen maand weer oud ijzer 

weggebracht wat € 1.107,00  heeft opgeleverd. U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 – 

12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg – Vrijenbergweg! U kunt het 

terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen 

van de vrijwilligers volgen. 

Wij willen graag uw oude metalen,  koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn 

zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, 

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, 

wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande oud-

ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.  

 

Harrie Hebben  06-51034533  

Jan Nijhof  06-31492042    

Henk Kok  06-24411190  

Tonnie Wansink 06-46477717  

Chris van Oorspronk 06-21271999  

Bart Slief  06-22207055  

 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 

 

Begraafplaats 

In november 2023 is het reglement van de begraafplaats geactualiseerd en vastgesteld. Naast een aantal 

cosmetische aanpassingen en een wijziging ten aanzien van kindergraven (begraven van kinderen jonger dan 13 

jaar i.p.v. 8 jaar) is ook artikel 11 aangepast. Dit artikel beschrijft het soort graven en de termijnen.  

 

Voorheen werd de looptijd bij een 2e of 3e inlage of urn bijzetting alleen verlengd wanneer de wettelijke 

minimale grafrusttermijn van 10 jaar niet gewaarborgd was (indien er nog een graftermijn liep). Afhankelijk 

van de situatie zou dit kunnen betekenen, dat na een 2e of 3e inlage het graf al na 10 jaar geruimd zou kunnen 

worden indien de rechthebbende niet zou kiezen voor verlenging. 

 

In het nieuwe reglement is vastgelegd dat de termijn alleen verlengd wordt wanneer de nog resterende 

looptijd kleiner is dan 15 jaar. Dus eventuele ruiming is pas aan de orde na 15 jaar. Die 15 jaar is niet zomaar 

gekozen, maar gebaseerd op wetgeving vanuit de overheid (minimaal met 5 jaar verlengen) en regelgeving 

vanuit de Protestantse Kerk Nederland (maximale looptijd grafrecht is 20 jaar).  

 

Verder is besloten om de tarieven rondom de begraafplaats voor 2024 gelijk te houden aan die van 2023.  

Het actuele reglement en de tarieven vindt u op de website onder Begraafplaats. 

Begroting 2024 

 



 

Kontaktblad Loenen 

 
4 

De begroting voor 2024 is in de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. goedgekeurd en vastgesteld. 

Wilt u de begroting inzien? Dan kunt u contact opnemen met Jerrick van Brussel via 

jerrickvanbrussel@gmail.com. De begroting is tevens in meer detail in te zien via onze website: 

https://www.pknloenenveluwe.nl/financieel/anbi/college-van-kerkrentmeesters 

 

Begroting Kerk 

Inkomsten  Uitgaven  

Kerkbalans € 55.000 Diverse Lasten (o.a. kerk 

& andere kerkelijke 

gebouwen en 

eigendommen, pastoraat, 

kerkdiensten, quotum, 

solidariteitskas, beheer 

en administratiekosten) 

€ 149.870 

Overige inkomsten 

(o.a. verhuur, pacht, 

rente, collectes, 

giften, subsidies) 

€ 38.976   

Totaal € 93.976 Totaal € 149.870 

Resultaat (negatief) € 55.894   

 

Begroting Begraafplaats 

Inkomsten  Uitgaven  

Diverse baten (o.a. 

vrijval grafrecht / 

nieuwe 

graven) 

€ 45.332 Diverse lasten (o.a. 

afschrijvingen, 

verzekeringen) 

€ 20.096 

Resultaat (positief) € 25.236   

 

Actie Kerkbalans 

Geef vandaag voor de kerk van morgen  

Actie Kerkbalans 2024 gaat van start! 

 

Tussen 13 januari tot 27 januari ontvangt u een brief, als u digitaal geeft een uitnodiging 

per mail, met het verzoek om bij te dragen. Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te 

geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.  

 

Financiële info november 2023 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Nov              2.382,49  50.221,60 57.384,16 

      

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof) 

Nov       642,57            3.703,22 

 
 

https://www.pknloenenveluwe.nl/financieel/anbi/college-van-kerkrentmeesters
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Mazzelschuur   

 

2 december was de laatste verkoopdag van de Mazzelschuur. Doordat er 

zoveel mensen ook een laatste bezoekje kwamen brengen, was het 

doorlopend gezellig druk. Van een heel aantal mensen kregen wij 

cadeautjes wat ons een bijzonder ontroerend en dankbaar gevoel gaf, heel 

erg bedankt daarvoor!    

De opbrengst van november was €591,80 en de bijzonder hoge opbrengst 

van december was €1276,45. De laatste opbrengsten van na 2 december 

vindt u in het volgende Kontaktblad.  

Voor nu rest ons als vrijwilligers niets anders dan te zeggen:   

 

 
 

De Zonnebloem 

 

Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt ook voor de Zonnebloem Loenen. Wij zijn er om voor 

mensen (18+) met een lichamelijke beperking het leven mooier te maken. Dat doen onze vrijwilligers door het 

organiseren van leuke activiteiten en het brengen van huisbezoeken.  In 2024 viert de 

Zonnebloem Loenen haar 60-jarig jubileum en de Nationale Zonnebloem haar 75-jarig 

bestaan. Het jubileumjaar trappen wij af met de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst 

op 17 januari vanaf 13.30 uur in De Brink. Daar ontvangen wij onze deelnemers met 

koffie en een oliebol en is er een muzikaal optreden van Annet Nikamp. Als u denkt, 

dat de Zonnebloem misschien ook wel wat voor u is dan bent u van harte welkom voor 

een vrijblijvende kennismaking op deze bijeenkomst. De kosten bedragen € 5,00 en u kunt zich aanmelden via 

het mailadres zonnebloemloenenveluwe@gmail.com of telefonisch op 06-57324059. 
 

Opbrengst kerstverkoop 2023 

 

Opbrengst Kerstverkoop 2023 
 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 december zijn de enthousiaste vrijwilligers 

weer aan de slag gegaan en hebben ze de door u bestelde grafstukken en 

kerststukjes gemaakt.  

De grafstukken zijn  op vrijdag bezorgd en de kerststukken konden op 

zaterdagochtend 16 december in de kerk worden opgehaald. De opbrengst 

bedroeg dit jaar ca € 1.300,--. 

 

We willen iedereen bedanken, die er aan heeft bijgedragen om er ook dit jaar weer een geslaagde verkoop van 

te maken. In het bijzonder willen wij de heer Mulder van de Oorlogsgravenstichting bedanken. Hij heeft ons 

ook dit jaar weer van veel groen voorzien en we mochten opnieuw de gehele dag hun grote aanhanger 

gebruiken. Verder kunnen we melden dat -bijzondere omstandigheden voorbehouden- deze actie ook in 2024 

weer gehouden zal worden! 

 

Jeanet te Kamp en Christien Jurriens.  

mailto:zonnebloemloenen@gmail.com
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Kopij volgend nummers 

 

Voor het februari nummer 2024 dient de kopij binnen te zijn:  

In de postbus uiterlijk  donderdag 11 januari 2024 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 januari 2024. kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst 

opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 

Overige data in 2024  Postbus Email 

  Maart   8  februari 9  februari 

  April   14 maart 15 maart  

  Mei   11 april  12 april   

 Juni   16 mei  17 mei 

 Juli   13 juli  14 juli 

 Augustus  11 juli  12 juli 

 September  15 augustus 16 augustus 

 Oktober  12 september 13 september 

 November  10 oktober 11 oktober 

 December  14 november 15 november 

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Predikant  :  Ds. M. Oostenbrink  Tel. 06-11100130 

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl 

p/a Australiëring 1 3823 XJ Amersfoort 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

 

 

 

 

 

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek:  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 

6961XL Eerbeek 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat: Tel. 055-505 12 63 

donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com  tel.  06-14511842  

lid  Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313 655886 

Lid  Wim Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen 

mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
mailto:predikant@pknloenenveluwe.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
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In memoriam  

 

Op dinsdag 5 december 2023 is overleden: 

Cecilia Johanna Maria Bult – Wolbert. In de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde aan de 

Parallelweg te Eerbeek. 

Zij was een trouw lid van het zangkoor Con Spirito en zong met plezier de sopraan party. In 

2022 vierde ze nog haar 50 jarig jubileum bij het koor. 

We wensen de familie sterkte met dit verlies. 

 

Verjaardagen  

 

Op 27 januari hoopt mevr. H.J. van Oorspronk 90 jaar te worden 

Zij woont: H.A. Grizellstraat 26, 6961 DN Eerbeek. 

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. 

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben. 

Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 

 
 
 

Speciale viering 17 januari R.K. kerk 

 

Op woensdagavond 17 januari om 19.00 uur zal in de R.K. kerk Sint Antonius Abt een feestelijke viering zijn 

ter ere van de jaardag van Sint Antonius Abt.  

Volgens pastoor ten Have is dit een hoogfeest. Alle kerken die naar 

Antonius Abt genoemd zijn kunnen dit vieren. Vroeger ging dat 

vanzelf toen er iedere dag nog een of meerdere missen waren. 

Wie was deze heilige? Antonius Abt, Egypte 251 – 356 na Christus, 

stond bekend als vader van het kloosterleven. Hij was een kind van 

rijke ouders. Toen hij 20 jaar was stierven zijn beide ouders. Hij 

werd daarna gegrepen door de volgende evangelietekst: “Wilt ge 

volmaakt zijn, verkoop al wat ge bezit en geef het aan de armen”. En 

dat deed hij. Hij verkocht alles wat hij bezat, en dat was niet weinig, 

en ging leven als een kluizenaar in de woestijn. 

Antonius heeft als bijnaam “Antonius met het varken”. Die bijnaam 

ontstond in de middeleeuwen. De Antonieten, leden van de naar hem 

vernoemde verpleegorde, mochten hun varkens vrij laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die zij 

verstrekten. Op 17 januari, zijn sterfdag, werden deze varkens geslacht en verdeeld onder de armen. Het 

beeld buiten in de toren van onze kerk staat de heilige pontificaal met het varken afgebeeld. 

Pastoor en locatieraad nodigen ieder van harte uit dit feest te vieren en deze dienst bij 

te wonen. We rekenen op een bomvolle kerk. Na de viering koffie met iets lekkers in het 

parochiehuis. 
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Cecilia feest 

 

Een geslaagd Cecilia Feest van het Kerkkoor Con Spirito van Antonius Abt te Loenen. 

9 December 2023 vierden we als koor een verlaat Ceciliafeest. Tevens hebben we hulde gebracht aan onze 

jubilaris Sinie Gabriel. Zij mocht de eretekenen in goud mocht ontvangen voor 40 jaar koorlid. Het was voor de 

jubilaris een geweldig hoogte punt. 

Er was ook nog een extra presentje voor onze inval dirigent. Van wege Cecilia moest zij 

ook even in de bloemetjes gezet worden en zeker een hoera. 

Onze dirigent zette vol in op het lied ‘lang zal ze leven’ en het werd door alle 

aanwezige uit volle borst meegezongen. 

De welgemeende felicitaties van de vele parochianen werden dankbaar in 

ontvangst genomen door de jubilaris. Zij genoot met volle teugen van de 

positieve aandacht. Na de kerkdienst hebben wij allen gezamenlijk koor en parochianen in het parochiehuis 

heerlijk koffie gedronken en een versnapering genuttigd. 

Het Koor Con Spirito kan terugkijken op een geslaagd feest. Het geeft aan hoe belangrijk zingen is voor de 

mens. Zingen is vreugd, gezondheid en brengt mensen samen. We hebben het gezien. 
 

Locatieraad 

 

Vergadering van de Locatieraad van Loenen/Eerbeek van de Franciscusparochie van oktober 2023. 

Op woensdag 17 januari 2024 is het hoogfeest St. Antonius abt. 

Er wordt nog nader bezien of dit op woensdag 17 januari wordt gevierd of in het weekend daarvoor of 

daarna.  Op 21 januari is er eveneens de jaarlijkse oecumenische viering `week van gebed voor de eenheid van 

de christenen` die traditiegetrouw in de PKN/kerk wordt gevierd. 

Wij wachten af hoe dit verder vorm zal worden gegeven. 

Op 22 februari zal de pastoraatgroep een filmavond verzorgen in het Parochiehuis. Welke film zal worden 

vertoond is nog niet bekend. 

 In september 2024 wordt het 175/jarig bestaan van de St. Antonius abt kerk gevierd. Voor de vormgeving 

van de viering zal een commissie in het leven worden geroepen. Een mogelijkheid die in de vergadering aan de 

orde kwam is tijdens die viering meerdere koren te laten optreden. 

In onze locatie Loenen/Eerbeek zijn er 2 kinderen die in mei 2024 de eerste H Communie zullen ontvangen. 

Dat zal plaatsvinden in de RK/Kerk. 

De actie Kerkbalans Loenen/Eerbeek van de Franciscusparochie komt dichterbij. De voorbereiding is in volle 

gang. Dit jaar wordt de actie mede ondersteunt door het centrale secretariaat van de parochie in Twello.  
  

Overdenking 

 

Een laatste woord 

Een laatste meditatie in het kontaktblad. Het was 

om de maand een boodschap of boodschapje die 

door iedereen in het dorp gelezen kon worden. 

Werd het ook gelezen? Je weet het niet, ik kan 

niet zeggen dat ik er vaak op werd aan gesproken, 

had ik misschien wat uitdagender moeten 

schrijven, meer mening geven over de actualiteit? 

Ja dan was het vast opvallender geweest en meer 

onderwerp van discussie, maar of we dan dichter 

bij het doel van een meditatie komen is de vraag. 

Het gaat niet om ophef, maar om inkeer. Om de 

blik naar binnen te werpen en zo ook iets dichter 

bij de Heer te komen.  

Een laatste woord in het kontaktblad schrijven, 

laat ik mij laten inspireren door bijbelschrijvers en 
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hun laatste woorden? Mozes houdt zijn volk zegen 

en vloek voor, de dood en het leven, kies dan het 

leven. En Jozua verleidt het volk 

tot een laatste woord tot hem: de 

Heer zullen wij dienen en naar zijn 

stem luisteren. Bij David in psalm 

72 staat er : Geloofd zij de Heer, 

de God van Israël die alleen 

wonderen doet. Amen, ja Amen. En 

het afscheid van Jezus Christus: 

Heb goede moed, ik heb de wereld 

overwonnen. 

Deze afscheidswoorden hebben allemaal nog al een 

heftig en dramatisch karakter. Nog één keer moet 

er iets gezegd worden. Die behoefte heb ik minder, 

je had al die tijd al kunnen lezen over Vader en 

Zoon, over licht en liefde, over inspiratie en 

goedheid, daar hoef ik geen schepje bovenop te 

doen. En het is nou ook niet dat je weggaat en nooit 

meer terugkomt. We zullen best in contact blijven, 

ik kom vast weer een keer terug als gastpredikant. 

Wellicht dat via sociale media je nog wat van mij 

oppikt en ik van jullie. Ik ben niet van de wereld af 

en Loenen ook niet, wie weet waar en wanneer we 

elkaar nog eens zien.  

Misschien toch, een laatste woord. Dat je 

best trots mag zijn op je dorp met zijn 

twee kerken die het zo goed met elkaar 

kunnen vinden. Ook wel iets om te 

koesteren. Van de oecumene heb ik ook 

genoten, in contact met anderen, die anders 

opgegroeid zijn, een andere manier van doen 

hebben mee gekregen, en waar je je toch zo 

aan verwant voelt. En dat je die beide 

kerken ook wel mag steunen, met je inzet, met je 

kracht, waar je maar kunt. Vanzelf gaat het niet 

door. Er zijn mensen voor nodig. Maar die mensen 

krijgen wel een belofte mee. Niet echt van mij, 

hoewel ik het wel door wil geven, maar meer nog 

van de Heer van de kerk. Zijn belofte: Ik ben met 

je, tot aan de voleinding van de wereld. Die belofte 

mag je serieus nemen. Er zal weer zegen zijn, 

nieuwe kansen voor goedheid en liefde, voor 

evangelie en goed nieuws. Daar mag je op 

vertrouwen. 

Ds Marcel Oostenbrink,  predikant in Loenen. 

 

Klussenmorgen 

 

Op vrijdagmorgen 5 januari 2024 is er weer een klussenmorgen voor de vrijwilligers van het 

kerkhof etc. Wel ijs en weder dienende. Mochten de omstandigheden te slecht zijn, dan 

krijgen de leden via whatssapp bericht dat het niet doorgaat. 

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

 

Misintenties 

 

Zaterdag  6 januari Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

    Intenties: Henk Derickx 

Zondag  14 januari Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

Woensdag 17 januari 175 jarig bestaan van de kerk – voorganger P. Ten Have 

Zondag  21 januari Oecumenische Viering in de PKN kerk 

Zondag  28 januari  Eucharistieviering- voorganger Pater S.D.B. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Op zaterdagavond 6 januari houden we na de eucharistieviering (die om half 7 begint) de 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis.  U bent van harte uitgenodigd.  
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Kerkdiensten januari 2024  

 

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   7 januari   10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel – Loenen 

       Na de dienst koffie met oliebollen 

       Coll: Kerk in actie 

 

Zondag  14 januari   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink 

       Heilig Avondmaal 

       Coll: Samen tegen Armoede 

 

Zondag  21 januari  10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink/Joke van Aggelen 

Oecumenische gebedsdienst in de Prot. kerk 

m.m.v. het koor “Con Spirito” 

 

Zondag  28 januari  10.00 uur  Drs. L.C. Bulens – Apeldoorn 

Coll: Binnenlands diaconaat  

 

 

 

See you again  

 

Zondag 21 januari  10.00 uur  Bruisbeek 

 

  

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag 06 januari  18.30 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

       m.m.v. koor Con Spirito  

  

Zondag 14 januari  10.00 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

  

 

Woensdag 17 januari  19.00 uur  175 jarig bestaan-voorganger P. Ten Have 

       m.m.v. koor Con Spirito 

 

Zondag 21 januari  10.00 uur  Oecumenische Viering in de PKN kerk 

   

 

Zondag 28 januari   10.00 uur  Eucharistieviering- voorganger Pater S.D.B. 

       m.m.v. koor Con Spirito 


