
Witte Donderdag 

 

Lied 998 spelen en zingen door Rachel Oostenbrink 

 

Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen, hun vuile voeten als een knecht gewassen. 

Meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten, wie niet in deze kille wereld passen. 

Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten en blijf elkaar met dit gebaar verrassen in 

plaats van je in kerken op te sluiten. Je moet steeds anderen de voeten wassen. 

Het stof van al de wegen van ons leven, kom, was het van de stukgelopen voeten. 

Kom, geef dat onze handen hen genezen, die ver van huis geen goede vriend 

ontmoeten. 

Het helder water stromend uit jouw bronnen wast onze voeten, zuivert onze 

wonden. Als boden van jouw vrede, hier begonnen, zo worden wij  de wereld 

ingezonden.  

 

 

Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in 

eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. 

 

Witte donderdag, de avond waarop Jezus met zijn discipelen rond de tafel de maaltijd hield 

en tijdens die maaltijd brood en wijn deelde. Dat gaan we nu ook doen, je mag er naar kijken 

en het zo meebeleven. Je mag ook  thuis een stukje brood klaarzetten en  een beetje wijn of 

ander drinken om zelf ook mee te doen. Want de tafel van Jezus geeft verbondenheid. 

Verbonden aan Hem, aan zijn liefde, zijn overgave en verbonden met elkaar. En met al die 

andere mensen op de wereld, die op allerlei manieren avondmaal vieren vandaag en ook 

verbonden met deze hele wereld waar angst is, onzekerheid, vechten om lijfsbehoud. Een 

tafel van ontferming. We zingen Jezus om uw lijden groot.  

 

 

Lied 558 vers 1 en 4 

 

1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
om de beker die Gij reikt, 
om de woorden die Gij spreekt, 
Kyrie eleison. 

 

 

  



Romeinen 14 7,8 

 
7Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8Zolang 

wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. 

Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. 

 

 

Jezus heeft zichzelf aan het kruis gegeven, Hij leefde niet voor zichzelf, Hij leefde voor de 

ander. Ook voor jou. Zo ontvang je vergeving, vrede, verzoening. En als de opgestane Heer, 

blijft Hij ons voorgaan dat wij zelf ook zo leven, voor de ander, in vrede met God. 

In ons leven is soms angst, onzekerheid, moedeloosheid en ook de dingen die we beter 

kunnen laten, boosheid, eigenbelang, jaloezie, eigen gelijk.  We leggen het in de hand van 

God. Geef mij nu je angst, Ik geef er hoop voor terug. Heer geef dat wij zo dit Avondmaal 

mogen beleven, dat we bij brood en wijn, volle vrede vinden. Amen 

 

 

Met het brood dat we breken, zijn we dicht bij Jezus. Neemt en eet en gedenkt en gelooft 

dat het kostbare lichaam van Jezus verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze 

zonden. Met het brood geeft de Heer je vrede. 

 

De beker van dankbaarheid, waarover we de dankzegging uitspreken maakt dat je in de 

kracht van de Heer mag zijn. Neemt en drinkt en gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed 

van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al je zonden. Met 

de wijn geeft de Heer je kracht.  

 

 

Ubi caritas  

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  

Waar barmhartigheid en liefde zijn, daar is God 

 

 

Heer wij danken u voor uw vrede, voor uw kracht, geef ons daardoor moed om vol te 

houden, om elkaar vast te houden, om mensen van mededogen en barmhartigheid te zijn.  

Geef dat de kring van liefde iedere keer zich weer mag uitbreiden, dat meer mensen geraakt 

worden door uw goedheid en trouw 

Wij bidden vandaag speciaal voor kinderen, voor wie het leven er zo anders uitziet in deze 

dagen. Heel in het bijzonder ook voor alle kinderen in knellende situaties, voor kinderen die 

nauwelijks aan spelen of leren toekomen.  

 

 

Ubi caritas  

 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est.  



 

 

Collecte voor Dalitkinderen, Kerkinactie.  

 

Goede vrijdag staat er weer een filmpje klaar en op paaszondag ook.  

 

We zingen een lied van vertrouwen.  

 

Lied 939: Op u alleen 

 

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht, 

leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 

Uw vrede diep, Uw liefde groot, 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 


