
Zondag 21 juni 2020 – dienst van 14 juni met als thema ‘Vrij zijn’ 
 
Kaars aansteken door Salome 
 
Elias: We steken de kaars aan als teken dat we durven geloven dat U het niet donker laat 
worden. En dat er licht zal zijn voor iedereen.  
 
Welkom door Marcel 
 
Luisteren naar lied God maakt vrij (Opwekking 720)  
 

In de naam van de Vader,  
In de naam van de Zoon,  
In de naam van de Geest  
Voor uw troon, 
Zijn wij hier gekomen  
En verhogen uw naam.  
U geeft ons genade,  
U roepen wij aan. 
 
Hoor ons loflied, Heer,  
Onze dank weerklinkt,  
Eng'len buigen neer,  
Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog  
Op uw vleugels mee.  
Heel de wereld ziet het:  
(Ja, de wereld ziet het:) 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 

 
Saar en Emma bidden 
 
Lieve God,  
Wat fijn dat wij hier vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn. 
Er zijn zoveel dingen waar we ons zorgen over hebben gemaakt en maken.  
Over onszelf, maar ook over anderen. 
Blijft iedereen wel gezond en is iedereen gelukkig?  
Wanneer kunnen wij ons leven weer oppakken zoals wij dat gewend waren.  
Wanneer gaat de ziekte Corona echt voorbij.  
Als wij het even niet meer weten,  
leggen we onze zorgen bij U neer.  
En wij vragen U: God zorg voor ons, maak ons vrij. 
Amen 



 
Elinore speelt op haar viool een stukje van ‘De Morgen uit de Peer Gynt Suite’ van Edvard 
Grieg. 
 
Ilja geeft een inleiding op de 10 geboden.  
Echte vrijheid, een vrije vertelling van Exodus 20: 1-17.  “Jullie zijn nu vrij” zegt Mozes. “Maar 
echte vrijheid betekent dat je ook een ander de ruimte geeft om vrij te zijn. Echte vrijheid is 
niet hetzelfde als ‘doen waar je zin in hebt’. Dat gaat namelijk ten koste van anderen. Als er 
tussen mensen geen regels zijn wordt het een chaos. Onthoud daarom dat God jullie vrij 
heeft gemaakt.”  
 
De tien geboden door Renske en Peter  

1. Doe je best om vrij te blijven. Maak die vrijheid niet ongedaan door gevangene te 
worden van andere dingen.  

2. Bezit is bezit. Meer niet. Maak er geen afgod van. Geld of mooie spullen zijn fijn, 
maar zorg dat je er niet afhankelijk van wordt. Hecht je er niet aan.  

3. Doe geen dingen uit naam van mij waar ik niet mee te maken wil hebben, zegt God.  
4. Neem de tijd om tot rust te komen. Het is niet erg om hard te werken, maar je hebt 

ook rust nodig. Gun een ander ook die rustmomenten. 
5. Heb respect voor je ouders. Zij zijn het die jou de kans hebben gegeven je te 

ontwikkelen tot een zelfstandig mens.  
6. Maak een mensenleven niet kapot.  
7. Leef niet langs elkaar heen, daarvoor heb je geen relatie.  
8. Pak een ander niets af.  
9. Klets niet over een ander.  
10. Denk niet steeds bij dingen die niet van jou zijn: had ik dat maar.  

 
Isa: Als je je aan deze regels houdt, zul je ontdekken wat echte vrijheid is. Dan zul je echt vrij 
zijn. Dan gun je het een ander ook om in vrijheid te leven. 
 
Marcel heeft een gesprekje met de kinderen over of je vrij was toen je een hele tijd niet naar 
school ging. En hoe vrij voel je je nu met alle regels over 1,5 meter?  
 
Merla speelt op de piano ‘Scene of the Swan Lake’ van Tchaikovsky 
 
Céleste speelt ‘Calypso holiday’ op de piano  
 
Marcel vertelt het verhaal van Noach die de raaf en de duif loslaat om voorzichtig weer te 
beginnen met leven en zijn vrijheid te ontdekken 
 
Marcel zingt en speelt: Mijn zegen krijg je mee (Evangelische Liedbundel 465) 
 

Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.  
De aarde is weer droog, er is een nieuw begin.  
Woon hier en overal, de wereld is voor jou  
en kijk: de regenboog: Ik blijf je altijd trouw  
  



Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.  
Blijf altijd dicht bij Mij, Ik geef je leven zin.  
Woon hier en overal, de wereld is van jou  
en kijk: de regenboog: Ik blijf je altijd trouw 

 
Eva en Lars bidden  
 

Onze Vader in de hemel 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten 
Zoals U is er maar een. 
Doe ons telkens weer geloven 
In een wereld zonder pijn 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt 
geef ons elke dag te eten 
tot de Honger is gestild. 
 
En vergeef ons wat we fout doen 
en dat wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is boos of naar 
geef dat wij het juiste kiezen 
dat wij goed zijn voor elkaar. 
Onze vader wij geloven  
dat u onze wereld leidt 
met Uw licht helpt U ons verder 
hier en nu en straks altijd. 
Amen 

 
Filmpje van See You Again: ‘Wat een wonder dat ik meewerken mag’ (Opwekking 732)  
 

Refrein:  
Wat een wonder dat ik meewerken mag, in Uw koninkrijk,  
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.  
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.  
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.  
 
Wij mogen bidden voor wie ziek is,  
koken voor wie honger heeft,  
steunen wie de kracht mist,  
troosten wie gevangen leeft,  
Jezus deed het ons voor,  



de Vader geeft, wij geven door.  
 
Refrein 
 
Wij morgen zorgen voor wie arm is,  
kleden wie geen kleren heeft,  
helpen wie gevlucht is,  
delen met wie niets meer heeft,  
Jezus deed het ons voor,  
de Vader geeft, wij geven door.  
 
Refrein  
 
Ik doe graag wat U mij zegt. (3x) 

 
Zegen 

God zegent je, Hij geeft je vrede en Jezus zegt: Ontvang de Heilige Geest. Amen 
 
De collectebekers staan klaar. De collecte is voor ‘Het vergeten Kind’; hulp aan kinderen in 
Nederland in probleemsituaties.  
 
We gaan naar buiten en Andries laat de duiven los.  
 
We zingen: ga in vrede (OK Kids 251) 
 

Ga in vrede, ga in liefde, ga in de kracht van onze Heer.  
Met zijn blijdschap en zijn zegen ga met God, tot de volgende keer.  
 
Dit is mijn gebed voor jou, elke dag steeds weer.  
 
Ga in vrede… 


